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Kringenkerkdienst ‘Geloven = doen’

Onze ene dienst op zondag 19 februari is een kringenkerkdienst.
Met thema en bijbelgedeelte sluiten we aan bij meerdere
gesprekskringen in onze gemeente. Mooi, die wisselwerking tussen
kerkdienst en kringgesprek! Maar ook zonder kring kunnen u en jij
uiteraard deze dienst volgen. Met als extra: een samenvatting van
de preek na afloop (op papier of digitaal toegestuurd). Om nog eens
na te lezen en/of bij het gesprek te betrekken.

Deze keer is het thema: ‘Geloven = doen’ (programma 8 in het
kringenboekje. We lezen opnieuw uit de brief van Jakobus. Deze
broer van Jezus was een belangrijk leider van de eerste christelijke
gemeente in Jeruzalem. Maar door vervolgingen was de gemeente
verstrooid geraakt, her en der in het grote Romeinse rijk van die
dagen terecht gekomen. Is het (ook) daarom dat Jakobus zich zo
bezorgd maakt over zijn voormalige ‘parochianen’? Zoals we dat
inmiddels van hem kennen, is zijn toon fel en scherp. Met
voorbeelden en statements die niets aan duidelijkheid te wensen
over laten. Geloven zonder daden? Dat is een dood geloof, aldus
Jakobus. Anders gezegd: Geloven = doen!

- De muzikale begeleiding in deze kerkdienst wordt verzorgd door
onze zang- en muziekgroep Music4You.

- De dienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

- De inzameling van onze gaven is bij de uitgang (offerkist), of via de
digitale link of collectepotjes thuis. Fijn als u/jij blijft meedoen!

- Er zijn deze zondag creche en kindernevendienst. Welkom!

ORDE VAN DIENST 19 FEBRUARI 10.45 UUR

Welkom en mededelingen

Aanvangslied (staande): Breng ons samen (Opwekking 797)
Stilte voor persoonlijk gebed (staande)

Votum en groet (staande; daarna gaan we zitten)

Zingen: Juich voor de Heer (Opwekking 461)

We belijden ons geloof (Apostolische Geloofsbelijdenis; staande)
Zingen (staande): Abba Vader (Opwekking 136)

Gebed om de heilige Geest

Moment met de kinderen

Zingen (kinderlied): Hij alleen (Hemelhoog 337)

(daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk)

Schriftlezing (door lector): Jakobus 2: 14-26 (NBV21)

Zingen: Wie zich alleen door God laat leiden (versie LEV)
Verkondiging: ‘Geloven = doen!’

Zingen: God roept ons allen tot de daad (Hemelhoog 677)
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

Aankondiging collecten: 1. St. Help mij leven Brazilié; 2. Kerk
Zingen (staande): Toekomst vol van hoop (Sela)

Zegen (staande en samen uitgesproken ‘amen’)

Zo is het ook met geloof:
als het zich niet
daadwerkelijk bewijst,
is het dood.

Jakobus 2:17



https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPzbPt4qniAhXoMewKHajnAc0QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Bleiswijk_-_Ned.Herv.Kerk_-_RM9629.jpg&psig=AOvVaw0vnM8hKvAv_oXvtbcscqf0&ust=1558430104203009
http://www.kerkdienstgemist.nl/

Schriftlezing: Jakobus 2:14-26 (NBV21)

24U ziet dus dat iemand rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet,
en niet alleen om zijn geloof. Werd niet ook Rachab, de hoer,
rechtvaardig verklaard om wat ze deed, toen ze de verkenners
ontving en langs een andere weg liet vertrekken? 26Zoals het lichaam
dood is zonder geest, zo is ook geloof zonder daden dood.

BROEDERS EN.ZUSTERS, WAT HEEFT

“Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te

geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms HET VOOR ZIN OM TE/ZEGGEN DAT,«JE

kunnen redden? 1Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft

en elke dag eten tekortkomt, 16en een van u zegt dan: ‘Het ga je GELUUFT ALS DAT NlET TE ZlEN IS
goed! Kleed je warm en eet smakelijk!” zonder de ander te voorzien

van de eerste levensbehoeften — wat heeft dat voor zin? 7Zo is het : AAN WAT JE DUET9 KAN ZULK
ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. Y GE'&UUF JE REDDEN',

¥Maar iemand zou kunnen zeggen: ‘De een gelooft, de ander doet.’
Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u

door mijn daden tonen dat ik geloof. 1°U gelooft dat God de enige is? . ”

Daar doet u goed aan. Maar de demonen geloven dat ook, en ze ALS JE D%N ZEGT NDU HET BESTE i
sidderen. HOOR! KLEED JE MAAR.LEKKER WA :
2°Dwaas, wilt u het bewijs dat geloof zonder daden nutteloos is? AAN'EN EET MﬁAR GUED'" DAN HEEFT
2Werd onze voorvader Abraham niet rechtvaardig verklaard om wat

hij deed toen hij zijn zoon Isaak op het altaar wilde offeren? 22U ziet DAT HELEMAAL GEEN NUT ALS JE

hoe geloof en handelen daar hand in hand gaan, en hoe het geloof
ten volle verwezenlijkt wordt in daden. %3Zo ging in vervulling wat de NlET VUUR MILEREN EN ETEN ZURGT
Schrift zegt: ‘Abraham vertrouwde op God, en dat werd hem als : TRV BUS 2]4 ]6
rechtvaardigheid toegerekend.’” Hij wordt zelfs Gods vriend % i 4 LT, I
genoemd. — = P Tk




Liederen zondag 19 februari, 10.45 uur

Breng ons samen (Opwekking 797)

U roept ons samen als kerk van de Heer
Verbonden met U en elkaar

Wij brengen U lof, geven U alle eer
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar
Jezus is gastheer en nodigt ons uit

Waar Jezus woont voelt de liefde zich thuis

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest
Die alles gelooft en verdraagt

Streef naar de gaven die God aan ons geeft
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt

Refrein: Breng ons samen, één in Uw naam
leder is welkom hier binnen te gaan
Samen, één door de Geest

Verbonden in liefde, die U aan ons geeft

U roept ons samen voor Woord en gebed

Als deel van uw kerk wereldwijd

Wij bidden om vrede, verzoening en recht
Gebruiken met vreugde de maaltijd

Wij breken het brood en verstaan het geheim

Om samen Uw kerk en van Christus te zijn Refrein

Wij belijden één geloof en één Heer
Zijn geroepen tot één hoop, tot Uw eer
Heer, geef vrede die ons samenbindt
Vader, maak ons één (2x) Refrein

Juich voor de Heer (Opwekking 461)
Mijn Jezus, mijn Redder, Heer er is niemand als U.

Laat elk moment, al wat ik denk, vol zijn van Uw liefde Heer.

Mijn Schuilplaats, mijn Trooster, veilige toren van kracht;
adem en stem, al wat ik ben, brengen U voortdurend eer.

Refrein: Juich voor de Heer, heel de aarde wees blij.
Zingt van de Koning, en zijn heerschappij.

Bergen aanbidden, de zee juicht mee

bij het horen van Uw naam.

U wil ik prijzen, voor dat wat U schiep

mijn leven lang loven, want U heb ik lief

niets is zo goed als een leven heel dicht bij U. Herhaling

Abba Vader (Opwekking 136)
Abba, Vader, U alleen

U behoor ik toe

U alleen doorgrondt mijn hart
U behoort het toe

Laat mijn hart steeds vurig zijn
U laat nooit alleen

Abba, Vader, U alleen

U behoor ik toe

Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen

Dat mijn wil voor eeuwig zij
D'uwe en anders geen

Laat mijn hart nooit koud zijn,
Heer. Laat mij nimmer gaan
Abba, Vader, laat mij zijn
Slechts van U alleen

Zingen (kinderlied): Hij alleen (Hemelhoog 337)

De God van Abraham, Isaak en Jacob,
de God van Adam en Eva,

van Jozua en Job.

De God van David, Elia en Mozes,

de God van Esther en Jozef

daar vertrouw ik op!

Refrein:

Want Hij alleen (Hij alleen)

en niemand anders (niemand anders)
Hij alleen (Hij alleen)

is de ware God!

Hij heeft de hemel en aarde geschapen

en zijn volk uit de slavernij bevrijd.

Hij heeft geantwoord met vuur uit de hemel

en gaf zijn Zoon als verlosser voor mij. Refrein



Wie zich alleen door God laat leiden (NLB 905, gezang 78, LEV)
1. Wie zich door God alleen laat leiden,

enkel van Hem zijn heil verwacht, :
weet Hem nabij, ook in de tijden |
die dreigend zwart zijn als de nacht.

Want wie op God alleen vertrouwt,

heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

3 God roept, en wat de mensen scheidt
dat zij geen scheiding meer;

zijn liefde houde ons allen saam

en samen met de Heer.

Want wat er in de wereld woed',

toch is het God die wint

en in een elk die Hem behoort

het nieuwe rijk begint.

Jakobus 2:26

‘Want zoals bet
lichaam zonoder
geest 0000 is, zo is
ook bhet geloof
zonoder 0e werken
0000.

2. U laat me steeds meer groeien, bloeien,
zolang U maar de wijnstok blijft.

Uw kracht zal in mij overvloeien

als ik m’n leven aan U wijd.

Niets kan ik zonder U, o Heer.

U laat me groeien, meer en meer!

U heeft ons geluk voor ogen
Jezus heeft het ons gebracht
Mens, als wij, voor ons gebroken
In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

3. Ik voel een stroom van hoop en zegen,
een stroom van liefde ied’re dag,
wanneer ik zoek naar uw nabijheid,

en naar uw Geest vol levenskracht.

Niets kan ik zonder U, o Heer.

U laat me groeien, meer en meer!

U bent God, de Allerhoogste
God van onbegrensde macht
Wij geloven en wij hopen

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen, Op het einde van de nacht

doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,

u brengt naar weiden fris en groen.
Wie zich op God alleen verlaat,
weet dat Hij altijd met ons gaat.

God roept ons allen tot de daad (Hemelhoog 677)
1 God roept ons allen tot de daad;

2 God roept, en in Hem is de
kracht, die onze zwakheid staalt.

Toekomst vol van hoop (Sela)
In de nacht van strijd en zorgen
Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen
Om een toekomst vol van hoop

Ook al zijn er duizend vragen
Al begrijpen wij U niet

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

zijn werk wacht, treedt dan aan
en weest gereed om elke weg,
die Hij u wijst, te gaan.

Wij weten dat, wat komen mag,
toch hij slechts wint die waagt,
en wie zich zelve geven wil
door 't donker vlammen draagt.

U blijft ons met liefde dragen

Dit is de vreugd, dat Hij het doel U die alles overziet Leidt ons door dit leven heen
en onze vaart bepaalt.

Dat Hij ons over grenzen heen
laat zien het groot gezicht:

zijn volk, een schare zonder tal

in 't ene, godlijk licht.

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop
Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders, U alleen

Leidt ons door dit leven heen



