Liturgie kerkdienst
Wijkgemeente Dorpskerk
Hervormde Gemeente Bleiswijk
Zondag 23 maart 2023, 10.45 uur
Voorganger: ds. W.M. de Bruin
thema: ‘Plannen maken met God?’

Kringenkerkdienst: ‘Plannen maken met God?’

We hebben weer een kringenkerkdienst. Met thema en
bijbelgedeelte sluiten we aan bij meerdere gesprekskringen in
onze gemeente. Mooi, die wisselwerking tussen kerkdienst en
kringgesprek! Maar ook zonder kring kunnen u en jij uiteraard deze
dienst volgen. Met als extra: een samenvatting van de preek na
afloop (op papier of digitaal toegestuurd). Om nog eens na te
lezen en/of bij het gesprek te betrekken.

Het thema is deze keer ontleend aan Jakobus 4: 13-17. Over
plannen maken gaat het. Over ‘Deo Volente’ (als God het wil en
wij leven...). Kent u/jij die uitdrukking nog. Vaak als afkorting: D.V.
In sommige kringen wordt dat heel vaak gebruikt, misschien ook
wel eens te vaak? Maar wat beteket dit zogenaamde ‘voorbehoud
van Jakobus’ nou echt? Kom en luister mee!

Rondom de kerkdienst:
- De dienst wordt uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl

- De inzameling van onze gaven is bij de uitgang (offerkist), of via de
digitale link of collectepotjes thuis. Fijn als u/jij blijft meedoen!

- Er zijn deze zondag creche en kinderkerk. Welkom!

- Er is ook jeugdkerk vandaag. Het thema is: ‘Wonderlijk toeval?’.
Ronald de Gier gaat met jullie in gesprek. Ben jij er ook?

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 23 APRIL, 10.45 UUR
Voorganger: ds. Wim de Bruin

- Orgelspel

- Welkom en mededelingen

- Aanvangslied: Hemelhoog 177 (2x)

- Stil gebed, votum en groet

- Zingen: Lied 836: 1,4, 5

- Verkondiging van Gods genade en richtlijn voor ons leven:

Micha 7:18-19 en Micha 6:8 (NBV21)

- Zingen: Psalm 86: 4

- Gebed om de heilige Geest

- Moment met de kinderen

- Kinderlied: Hemelhoog 290 (2x) (daarna gaan de kinderen naar de
kinderkerk en de tieners naar de jeugdkerk)

- Schriftlezingen (lector): Lucas 12: 16-21; Jakobus 4:13-17 (NBV21)

- Zingen: Psalm 119: 13, 14

- Verkondiging: ‘Plannen maken met God?’

- Zingen: Evangelische Liedbundel 185: 1, 2, 4

- Afkondingen van overlijden en stilte ter gedachtenis (staande)

- Zingen: Lied 23b: 1, 3 (staande)

- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader

- Aankondiging collecten: 1. Jeugdwerk 2. Kerk

- Zingen: Lied 905: 1, 4

- Zegen (met samen gezongen 3x ‘amen’

- Orgelspel /4 !
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Verkondiging van Gods genade en richtlijn voor ons leven:
Micha 7:18-19 en Micha 6:8 (NBV21)

BWie is een God als U, die schuld vergeeft en aan zonde

voorbijgaat? U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over

zijn; liever toont U hun uw trouw.

19 Opnieuw zult U zich over ons ontfermen en al onze zonden

tenietdoen. Onze zonden werpt U in de diepten van de zee.

8Er is jou, mens, gezegd wat goed is,

je weet wat de HEER van je wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.

Schriftlezingen (door lector)

Lucas 12: 16-21 (NBV21)

18En Hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een
rijke man had veel opgebracht, 1’en daarom vroeg hij zich af: Wat
moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te

slaan. ¥Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn
schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan
opslaan, *°en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen
in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en
vermaak je. *°Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal
je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten
die je hebt opgeslagen?” ?1Zo vergaat het iemand die schatten
verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’

Jakobus 4:13-17 (NBV21)

3Dan iets voor u die zegt: ‘Vandaag of morgen gaan wij naar die en
die stad. Daar blijven we een jaar, we zullen er handeldrijven en geld
verdienen.’ *U weet niet eens hoe uw leven er morgen uitziet. U
bent immers maar damp, die heel even verschijnt en dan al
verdwijnt. °U zou moeten zeggen: ‘Als de Heer het wil, zijn we dan
in leven en zullen we dit of dat doen.” **Maar u slaat een hoge toon
aan en bent daar nog trots op ook. Dat soort trots is volkomen
ongepast. ’Als iemand weet hoe het hoort maar er niet naar handelt,
dan zondigt hij.

LIEDEREN ZONDAG 23 APRIL, 10.45 UUR

Hemelhoog 177 (2x)

Heer, ik prijs uw grote naam.
Heel mijn hart wil ik U geven.
Want U bent de weg gegaan

Die mij redding bracht en leven.

U daalde neer van Uw troon
Om mens te zijn.

Lied 836:1,4,5

1 Heer die onze Vader zijt,
vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid,
en laat ons hart, door U geleid,
met liefde zijn vervuld.

4 Leg Heer uw stille dauw van
rust op onze duisternis.

Van de stal naar het kruis
Droeg U mijn pijn.

Van het kruis naar het graf.
Uit het graf weer opgestaan.
Heer, ik prijs Uw grote naam.

Neem van ons hart de vrees, de
lust, en maak ons innerlijk bewust
hoe schoon uw vrede is.

5 Dat ons geen drift en pijn verblindt,
geen hartstocht ons verwart.

Maak Gij ons rein en welgezind,

en spreek tot ons in vuur en wind,

o stille stem in 't hart.

Psalm 86: 4

Leer mij naar uw wil te hand'len,
laat mij in uw waarheid wand'len.
Voeg geheel mijn hart tezaam
tot de vrees van uwen naam.
Heer mijn God, ik zal U loven,
heffen 't ganse hart naar boven.
Ja, uw naam en majesteit

loof ik tot in eeuwigheid.

Hemelhoog 290 (2x)

Blij, blij mijn hartje is zo blij

Blij, blij mijn hartje is zo bljj

Want Jezus is een Vriend van mij
Daarom is mijn jonge hartje altijd blij,
blij, blij



VERVOLG LIEDEREN ZONDAG 19 MAART, 9.00 UUR

Psalm 119: 13, 14
4 Wat ook dit leven brengt,

13 Geef mij een hart dat U met vreugde groet, Hij is nabij.
geef mij verstand - daar zal ik wel bij varen -, 't Zij vreugd of droefheid schenkt,
dat ik niet haak naar zilver, goud en goed, Hij is nabij.

Hoe sterk ook satans macht,
Jezus geeft licht en kracht,

niet gretig schatten om mij heen vergare.

Als Gij de weg der wet mij weten doet,
dan zal ik die ten einde toe bewaren.

14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn,

dat niet de lege vreugd mijn hart bewege.
Slechts in uw spoor kan leven leven zijn.

Vestig mijn aandacht op de rechte wegen.

Doe uw beloften onverwrikbaar zijn,

immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

Evangelische Liedbundel 185: 1, 2, 4

1 Leer mij Uw weg, o Heer,
Leer mij Uw weg.

Schenk van Uw kracht mij meer,
Leer mij Uw weg.

Houd mij in evenwicht,

Dat 'k voor Uw aangezicht,
Wandel in 't volle licht,

Leer mij Uw weg.

2 Als vrees soms 't hart benauwt,
Leer mij Uw weg.

Als zorg mijn dank verflauwt,
Leer mij Uw weg.

Help mij in vreugd’ en pijn,
Noodweer of zonnenschijn
Steeds blij in U te zijn,

Leer mij Uw weg.

leder, die Hem verwacht:

Hij is nabij

Lied 23b: 1, 3

1 De Heer is mijn Herder!

'k Heb al wat mij lust;

Hij zal mij geleiden

naar grazige weiden.

Hij voert mij al zachtkens
aan waat'ren der rust.

3 De Heer is mijn Herder!
Al dreigt ook het graf,
geen kwaad zal ik vrezen,
Gij zult bij mij wezen;

0 Heer, mij vertroosten
uw stok en uw staf!

Lied 905: 1, 4

1. Wie zich door God alleen laat leiden,
enkel van Hem zijn heil verwacht,

weet Hem nabij, ook in de tijden

die dreigend zwart zijn als de nacht.
Want wie op God alleen vertrouwt,
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd.

4. Zing maar en bid, en ga Gods wegen,
doe wat uw hand vindt om te doen.
Weet dat de hemel zelf u zegent,

U brengt naar weiden fris en groen.

Wie zich op God alleen verlaat,

weet dat Hij altijd met ons gaat.



