Orde van dienst opendeurdienst 7 mei 2023.

In de Dorpskerk.

Aanvang : 19.00 uur.

Thema : Waardevol !

Predikant : Ds. Jaap van den Akker,

Medewerking : The Sprinters Singers

¢ Inleidende muziek door : The Sprinter Singers.
Lied 1 : “All I’ve gotta do is praise Him.
e Welkom : Herman Veenman.
e Aanvangslied. Samenzang.
Lied: 186:1-2-3-4 Erisgeen plaats. Uit het liedboek.
e Stil gebed.
e Bemoediging en Vrede groet.
e Samenzang.
Lied : 531 :1-2-3 Jezus die langs het water liep. Uit het liedboek.
e Gebed.
e Gedicht : “Je mag er zijn” van Hans Bouma door Bram Breugem.
e Schriftlezing : Uit de Bijbel in gewone taal door Riet van den Ende.
1¢ Lezing : Jesaja43:1-7.
e Samenzang.
Lied: 909:1-2-3 Wat God doet dat is welgedaan. Uit het liedboek.
2° Lezing : Lucas 19 : 1 - 10.
e The Sprinter Singers.
Lied 1 : Glory Bound.

Lied 2 : I am not alone.



e Verkondiging naar aanleiding van het thema : Waardevol !
e The Sprinter Singers.
Lied 1 : I will be with you.
Lied 2 : You say.
e Dankgebed en VVoorbede.
e Collecte : 1e collecte : Leger des Heils.
2e collecte : Kerk.
e Samenzang.
Lied:460:1-2-3-4 Ik zalerzijn. Uit Hemelhoog.
e Wegzending.
e Dankwoord door Herman Veenman.
e Afsluitende muziek door The Sprinter Singers.
Lied 1 : You will be found.
Lied 2 : Total Praise.

e Koffie/ thee drinken in de hal.

Vertaling van de liedjes van de Sprinter Singers
tijdens de Open Deur dienst op 7 mei

All I have got to do is praise Him

Het is makkelijk om Hem te prijzen als alles goed gaat.

Het is moeilijker, als je geen kracht meer hebt.

Als de nacht komt en heel lang lijkt te duren, oude angsten voorbij komen, als je denkt dat je
het niet meer aankunt, houd vol en zeg dan:

Alles wat ik moet doen is hem prijzen!

Glory Bound

Er is een trein voor de mensen met een gebroken hart, voor de vergeten mensen, voor de
bedriegers en de leugenaars en voor de eenzame zwerver.

Ik weet niet welke weg je opgaat of je verloren of gevonden bent.

Alles wat ik weet is dat het je vergeven is, deze trein is op weg naar glorie!



| am not alone

Als ik door diepe wateren ga, weet ik dat U bij me bent.
Als ik voor hete vuren sta, zal mij niets gebeuren,

In de duisternis zal ik niet bang zijn.

Ik ben niet alleen, U gaat voorop, U zal mij nooit verlaten!

I will be with you

Als je door het water gaat en door het vuur loopt.

Als rivieren overlopen, je door de woestijn gaat, overvallen wordt door noodweer, de weg
kwijtraakt.

Noem Mijn naam en zal Ik met je zijn en hoef je niet bang te zijn.

You say

U zegt dat ik geliefd ben, terwijl ik niets voel.

U zegt dat ik sterk ben, terwijl ik denk dat ik zwak ben.

U zegt dat ik vastgehouden wordt als ik tekort schiet.

Als ik er niet bij hoor vertelt U me dat ik van U ben en ik geloof wat U van mij zegt.
Ik geloof!

You will be found

Heb je ooit het gevoel gehad dat er niemand was.

Heb je je ooit vergeten gevoeld.

Heb je ooit het gevoel gehad dat je zou kunnen verdwijnen.

Als je niet sterk genoeg bent om te staan, kun je je hand uitstrekken.
Er komt iemand aan, je wordt naar huis gebracht.

Je wordt gevonden.

Je zult weer opstaan!

Total Praise

Ik zal mijn ogen opheffen naar de heuvels.

Wetende dat mijn hulp van U komt.

Uw vrede geeft U mij. U bent de bron van mijn kracht.
U bent de kracht van mijn leven.

Ik hef mijn handen op naar U!



