
 

 

Liturgiebrief zondag 28 mei 
gezinsdienst Pinksteren 

Wijkgemeente Dorpskerk 
Hervormde Gemeente Bleiswijk 

9.00 uur: ds. W.M. de Bruin 
 

 

 
‘PINKSTEREN: EINDE EN BEGIN’ 
Het is het laatste grote kerkelijke feest in de rij: Pinksteren. Na 
Kerst en Pasen vormt Pinksteren het slot: de uitstorting van de 
heilige Geest voltooit een reeks van grote daden van God. Die 
daden van God begonnen overigens al veel eerder dan met de 
geboorte van onze Heer Jezus. Onze jongens en meisjes zullen 
dat in de gezinsdienst a.s. zondagmorgen heel mooi uitbeelden. 
Wij hebben een God die werkt! Hij vecht voor zijn schepping en 
schepselen.  
 
Is Pinksteren daarvan het ‘einde’? Je kunt ook zeggen: nu begint 
het pas echt! Gods goede boodschap kan nu de wereld overgaan. 
Het talenwonder in Handelingen 2 geeft dat bijzonder weer. Al die 
landen en volken die daar worden genoemd. Ze mogen het 
evangelie van Jezus horen in hun eigen taal. Het tekent de 
werkwijze van de Geest van Pinksteren: wereldwijd, en toch heel 
persoonlijk. Ook u, jij en ik mogen onze naam daar bijzetten.  
 
COLLECTEN: Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. 
Bij de uitgang of via de digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt 
u/jij iets geven. Mogen we op u/jou rekenen? 
 
GEZINSDIENST: TEKENTAFEL, VRAGENBLAD EN CRÈCHE 
Deze feestelijke Pinksterdienst is een gezinsdienst. Voor jong en oud 
dus. De kinderen doen voluit mee. Er zijn enkele kindermomenten en 
tijdens de preek mogen jullie aanschuiven aan de teken-/[puzzeltafel 
achter in de kerk. Voor de tieners is er een vragenblad bij de preek.  
Voor de allerkleinsten is er ook deze zondag oppas in De Rank. 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 28 MEI, 9.00 UUR 
- Welkom en mededelingen 
- Aanvangslied: Liedboek 2013, lied 675 
- Stil gebed, votum en groet (staande) 
- Een tekst om te beginnen: Joël 3:1 
“Ik zal mijn Geest uitgieten over al wat leeft. 
Jullie zonen en dochters zullen profeteren, 
oude mensen zullen dromen dromen, 
en jongeren zullen visioenen zien.” 
- Pinksteren: het verhaal in beelden (filmpje) 
- Zingen: Liedboek 2013, lied 683 
- Gebed  
- Kindermoment 1: ‘Pinksteren: het einde van de rij’ 
- Zingen: kinderlied (filmpje): ‘Door de kracht van de heilige Geest’  
  (Elly en Rikkert)  
- Schriftlezing (door lector): Handelingen 2: 1-13 (NBV21)  
- Zingen: Psalm 67: 1, 2 
- Verkondiging: ‘Pinksteren: einde en begin’ 
 de kinderen mogen de tekentafel achter in de kerk 
- Zingen: Hemelhoog 228 
- Kindermoment 2: ‘Pinksteren: begin van en nieuwe rij’ 
- lezing van de geloofsbelijdenis (versie voor jong en oud)  
- Zingen: (kinderlied filmpje): ‘Ik moet weggaan’ 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Aankondiging collecten: 1. KiA Zending Egypte 2. Kerk 
    Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
- Zingen (staande): Liedboek 2013, lied 687 
- Zegen (staande), beantwoord met een samen gezongen 3x ‘amen’ 
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Lezingen, zondag 28 mei, 9.00 uur 
 
Apostolische Geloofsbelijdenis,  
een versie voor jong en oud: 
Wij geloven in de Here God, onze Vader,  
die alles gemaakt heeft: de wolken, de bloemen,  
de dieren en de mensen. Zo machtig is Hij! 
Wij geloven in Jezus Christus, de Zoon van God, 
die geboren werd in de stal van Betlehem, 
die gestorven is aan het kruis  
en daarna begraven is.  
Maar na drie dagen is Hij weer opgestaan uit de dood. 
Wij geloven, dat de Here Jezus naar de hemel is gegaan 
en dat Hij terug komt op aarde, om alles nieuw te maken. 
Wij geloven in de Heilige Geest, die gekomen is op het pinksterfeest 
en die wonen wil in ons hart. 
Wij geloven dat we in de kerk bij Christus horen: 
als kinderen in het gezin van onze hemelse Vader,  
waar we allemaal thuis horen. 
Wij geloven dat onze Heer onze zonden vergeven wil, 
dat wij straks een nieuw lichaam krijgen 
en dat we altijd bij de Here Jezus mogen zijn. 
 
Schriftlezing (lector): Handelingen 2:1-13 (NBV21)   
1Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij 
elkaar. 2Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een 
hevige windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel 
vulde. 3Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als 
vuurtongen verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, 4en 
allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide 
toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd 
ingegeven. 
5In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren 
uit ieder volk op aarde. 6Toen het geluid weerklonk, dromden ze 
samen en ze raakten geheel in verwarring doordat iedereen hen in  
zijn eigen taal hoorde spreken. 7Ze waren buiten zichzelf van 
verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeërs die daar 
spreken? 8Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen  
moedertaal horen? 9Parten, Meden en Elamieten, inwoners van 

Mesopotamië, Judea en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia, 10Frygië 
en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië, inwoners van 
Rome die zich hier gevestigd hebben, 11en ook mensen uit Kreta en 
Arabië, zowel Joden als proselieten – wij allen horen hen in onze eigen 
taal spreken over Gods grote daden.’ 12Verbijsterd en geheel van hun stuk 
gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’  
13Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’ 

 
Liederen zondag 28 mei, 9.00 uur 

 
Liedboek 2013, lied 675 
Geest van hierboven, leer ons 
geloven, 
hopen, liefhebben door uw kracht! 
Hemelse Vrede, deel U nu mede 
aan een wereld die U verwacht! 
Wij mogen zingen van grote 
dingen, 
als wij ontvangen al ons verlangen, 
met Christus opgestaan. Halleluja! 
Eeuwigheidsleven zal Hij ons 
geven, 
als wij herboren Hem toebehoren, 
die ons is voorgegaan. Halleluja! 

Wat kan ons schaden, 
wat van U scheiden, 
Liefde die ons hebt liefgehad? 
Niets is ten kwade, wat wij ook 
lijden, 
Gij houdt ons bij de hand gevat. 
Gij hebt de zege voor ons 
verkregen, 
Gij zult op aarde de macht 
aanvaarden 
en onze Koning zijn. Halleluja! 
Gij, onze Here, doet triomferen 
die naar U heten en in U weten, 
dat wij Gods kind’ren zijn. Halleluja! 

 
Liedboek 2013, lied 683 

1 ’t Is feest vandaag, ’t is 
pinksterfeest, 
wij staan in vuur en vlam, 
want Hij, die bij ons is geweest, 
werkt verder aan zijn plan. 
 
2 Wij weten het nu zonneklaar: 
al ging Hij van ons heen, 
wat Hij beloofd heeft, maakt Hij 
waar; 
wij zijn niet meer alleen. 

3 Wij gaan op weg, de wereld 
rond, 
er is geen houden aan. 
De woorden gaan van mond tot 
mond, 
voor ieder te verstaan. 
 
4 De wonderen zijn om ons heen 
ze waaien op de wind. 
’t is feest vandaag, voor 
iedereen: 
een nieuwe tijd begint 



Psalm 67: 1, 2    
God zij ons gunstig en genadig. 
Hij schenke ons 't gezegend licht 
dat overvloedig en gestadig 
straalt van zijn heilig aangezicht; 
opdat hier op aarde 
elk uw weg aanvaarde 
en tot U zich wend ', 
zo, dat allerwegen 
ieder volk de zegen 
van uw heil erkent. 

De volken zullen U belijden, 
o God, U loven al te zaam! 
De landen zullen zich verblijden 
en juichen over uwen naam. 
Volken zult Gij rechten, 
hun geding beslechten 
in gerechtigheid, 
volken op deez' aarde, 
die uw arm vergaarde, 
die Gij veilig leidt. 

 
Hemelhoog 228 

1 Heer, ik hoor van rijke zegen,  
die Gij uitstort keer op keer. 
Laat ook van die milde druppels, 
vallen op mij neer. 
Ook op mij, ook op mij,  
druppels vallen ook op mij. 
 
2. Ga mij niet voorbij o Vader,  
zie hoe mij mijn zonde smart. 
Trek mij met uw koorden nader,  
stort Uw liefd' ook in mijn hart. 

Ook in mij, ook in mij,  
stort uw liefde ook in mij. 
 
3 Heil'ge Geest wil niet voorbij 
gaan,  
Gij geeft blinden d’ ogen weer. 
Wil, o wil nu bij mij stilstaan.  
Werk in mij met kracht, o Heer! 
Ook in mij, ook in mij,  
werk ook door uw kracht in mij! 

 
Gezang 249  

1. Wij leven van de wind 
die aanrukt uit den hoge 
en heel het huis vervult 
waar knieën zijn gebogen, 
die doordringt in het hart, 
in de verborgen hof, 
en uitbreekt in een lied 
en opstijgt God ten lof. 
 
2. Wij delen in het vuur 
dat neerstrijkt op de hoofden, 
de vonk die overspringt 
op allen die geloven.  

Vuurvogel van de vloed, 
duif boven de Jordaan, 
versterk in ons de gloed, 
wakker het feestvuur aan. 
 
3. Wij teren op het woord, 
het brood van God gegeven, 
dat mededeelzaam is 
en kracht geeft en nieuw leven. 
Dus zegt en zingt het voort, 
geeft uit met gulle hand 
dit manna voor elk hart, 
dit voedsel voor elk land. 

9 juni Nacht van Gebed in Bleiswijk  

 
Wereldwijd worden miljoenen christenen vervolgd omdat ze geloven in de 

Here Jezus Christus. Zij vragen keer op keer om ons gebed. Om daaraan 

gehoor te geven houdt Open Doors jaarlijks een Nacht van Gebed op 

diverse locaties in Nederland. Ook dit jaar in De Rank in Bleiswijk 

(Kerkstraat 13). En wel op vrijdagavond 9 juni, van 20.00 tot 24.00 uur. 

 

Tijdens de Nacht van Gebed horen en zien we verhalen van vervolgde 

christenen uit onder meer Afghanistan en Noord-Afrika. Die verhalen zijn 

soms schokkend. Tegelijk worden we bemoedigd door getuigenissen over 

Gods trouw. Hij laat zijn kerk in de verdrukking niet los!  

In groepjes gaan we bidden voor vervolgde christenen in verschillende landen. 

Let op: u en jij hoeven niet hardop te bidden. Je kunt ook luisteren en in je hart 

meebidden. En dat is net zo belangrijk! 

Er zijn verschillende ‘rondes’ van telkens een uur, met informatie over een 

land en aansluitend gebed. Ook zingen we steeds een paar liederen, begeleid 

door verschillende muzikanten. Deze opzet betekent dat u en jij – naar keuze – 

ook één of twee ‘blokken’ kunt meemaken. Op elk heel uur begint een nieuwe 

‘ronde’. Wie iets daarvóór binnenkomt, kan probleemloos aanschuiven.  

In een van de blokken hopen we iemand van Open Doors te verwelkomen, die 

persoonlijke ervaringen uit het werk voor vervolgde christenen met ons zal 

delen. Zo beleven we hun omstandigheden en getuigenis van heel dichtbij. 

 

Doen u en jij mee met dit belangrijke (en ook voor jezelf zo verrijkende) 

avontuur van gebed? Hartelijk welkom!  

Meer weten? Ds. Wim de Bruin (mail predikant@dorpskerkbleiswijk.nl of  

tel. 010-7860506) vertelt er graag meer over! 
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