
     Liturgie ‘Samen Jong dienst’ 
zondag 28 januari 2024, 10.45 uur      

HG Bleiswijk, wijkgemeente Dorpskerk 
 

 Thema: ‘Zout en licht, ben jij dat?’ 
 
Voorganger: ds. Wim de Bruin 
Koster:  Henny Maasland 
Muziek: Music4you 
 
* Voor de dienst muziek door Music4You: ‘Naast je lopen’ (LEV)      
Mijn ziel wat ben je rusteloos 
En hart wat ben je bang 
Mijn hoofd wat maal je eindeloos 
Ik pieker al zo lang 
 
Om dat wat er gebeuren kan 
Maar meestal niet gebeurt 
Ik weet het maar toch heeft de angst 
mijn dag ermee gekleurd 
 
Maar midden in de onrust 
Klinkt een zachte stem: 
 
Gelukkig wie op God vertrouwt 
Gelukkig wie dat doet 
Wie heel zijn leven op Hem bouwt 
Ooit maakt Hij alles goed 
En tot die tijd er is 
Blijft Hij naast je lopen 
 
Uw vrede brengt mijn ziel tot rust 
Mijn hart is niet meer bang 

Uw woord dat mijn gedachten sust 
Maakt dat ik verder kan 
 
Gelukkig wie op God vertrouwt 
Gelukkig wie dat doet 
Wie heel zijn leven op Hem bouwt 
Ooit maakt hij alles goed 
En tot die tijd er is 
Blijft Hij naast je lopen 
 
Gelukkig wie op God vertrouwt 
Gelukkig wie dat doet 
Wie heel zijn leven op Hem bouwt 
Ooit maakt hij alles goed 
 
Gelukkig wie op God vertrouwt 
Gelukkig wie dat doet 
Wie heel zijn leven op Hem bouwt 
Ooit maakt Hij alles goed 
En tot die tijd er is 
Blijft Hij naast je lopen                        

 
* Afkondigingen en woord van welkom  
 
* Aanvangslied: ‘Licht van de wereld’ (Opwekking 595) 
 
Licht van de wereld, 
U scheen in mijn duisternis; 
Nu mag ik zien wie U bent. 
Liefde die maakt,dat ik U wil kennen 
Heer, 
Bij U wil ik zijn elk moment. 
 
Refrein: 
Voor U wil ik mij buigen, 
U wil ik aanbidden, 
U wil ik erkennen als mijn Heer. 
Want U alleen bent waardig, 
Heilig en rechtvaardig, 

 
U bent zo geweldig goed voor mij. 
 
Hemelse Heer, 
U,die hoog en verheven bent, 
Koning vol glorie en macht, 
Bent als een kind naar de wereld 
gekomen, 
Legde Uw heerlijkheid af. (Refrein) 
 
En nooit besef ik hoe U leed    ) 
De pijn die al mijn zonde deed.  )2x 
(Refrein) 

* Stilte voor God en elkaar  
* Gods belofte en groet 
  



 
 
 
* Lied: ‘Morgenlicht’ (LEV) 
In de stilte van de morgen, 
als de wereld weer ontwaakt, 
ik de vogels zacht hoor fluiten 
en de zon voel door de ruiten. 
In de stilte van de morgen, 
als mijn adem wolkjes blaast 
en de nieuwe dag begint, 
bid ik dat uw liefde wint 
in wat ik doe vandaag 
 
Met open handen en een dankbaar 
hart 
geef ik me over, maak een nieuwe 
start. 
In het morgenlicht 
zie ik uw gezicht. 
 
In de stilte van de morgen 

ga ik eerst op zoek naar U. 
In uw trouw ben ik geborgen; 
U zult altijd voor mij zorgen. 
In de stilte van de morgen 
nodig ik U bij mij uit. 
Bewoon de kamers van mijn hart, 
overstem wat mij verwart. 
Heer, maak mij tot uw thuis. 
 
In de stilte van de morgen 
zing ik: Heer, U bent zo goed. 
Wie ben ik dat U mijn leven 
in uw plannen hebt geweven? 
In de stilte van de morgen 
leg ik alles voor u neer. 
Al mijn zorgen en mijn zonden 
houden mij niet meer gebonden, 
want ik weet: U bent mijn Heer 

 
* Gebed om vergeving en om de Heilige Geest 
 
* Intro op het thema: een filmpje over ‘koekjes’ 
 
*Lied: ‘God van licht’ (Opwekking 807)  
In mijn twijfels, mijn verdriet, 
in mijn falen ontbreekt U niet. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
In mijn onrust neemt U mijn hand; 
in mijn vragen houdt uw Woord stand. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
Refrein: 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust, waar U woont. 
Waar U woont,  
waar U woont, 
waar U woont. 
 

Storm en golven vrees ik niet. 
In de morgen zing ik mijn lied. 
In uw liefde reist U mee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
U bent de rust als het stormt op zee. 
 
(Refrein) 
 
Bridge 4x: 
U schijnt feller 
dan de sterren. 
Heer, U leidt ons door de storm. 
 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker. 
Ik vertrouw op U. 
God van licht, wees mijn gids. 
Leid mij door het donker 
veilig naar de kust. 
 
(Refrein) 
 
Waar U woont. 

 
*Kindermoment: we praten over ‘zout’. 
We gaan natuurlijk ook proeven. 
En misschien willen mensen in de kerk ook proeven? 
  



* Kinderlied: Laat zo je licht maar schijnen 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 
 
God is liefde, God is 

God is goed 
 
Laat zo je licht maar schijnen 
Bij alles wat je doet 
Zodat de mensen zeggen 
God is goed 

 
* Uit de Bijbel 
 
Job 6:6-7 

6 Eet men flauwe spijzen zonder zout, 
zit er smaak aan het wit van een ei? 
7 Ik keer mij af van zulk voedsel, 
het is weerzinwekkend. 
 
Johannes 8:12 

12  Jezus nam opnieuw het woord. Hij zei: ‘Ik ben het licht voor de wereld. Wie Mij 
volgt loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft licht dat leven geeft. 
 
Matteüs 5:13-16 

13  Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak verliest, hoe kan het 
dan weer zout worden gemaakt? Het dient nergens meer voor, het wordt 
weggegooid en vertrapt. 
14 Jullie zijn het licht voor de wereld. Een stad die op een berg ligt, kan niet verborgen 
blijven. 15  Je steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat 
weg te zetten, nee, je zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in 
huis is. 16  Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden 
kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel. 
 
*Overdenking deel 1: ‘Zout, ben jij dat?’ 
 
* Lied: ‘Regeer in mij’ (Opwekking 569) 
Over al wat leeft, bent U de hoogste Heer,  
als de zon opkomt elke morgen weer.  
Daarom vraag ik U, Heer van zee en land:  
neem ook mijn leven in uw hand.  
 
Refrein:  
Regeer in mij met al uw kracht  
in mijn mooiste droom,  
in mijn zwartste nacht.  
Er is één ding dat ik U vraag:  
o Heer, regeer in mij vandaag.  
 
Laat alles wat ik zeg en alles wat ik denk  
als een spiegel zijn van wie U in mij bent.  
U bent zoveel meer dan ik verlangen kan:  
Heer, neem mijn leven in uw hand. 
(Refrein) 
 
*Overdenking deel 2: ‘Licht, ben jij dat?’ 
  



* Lied: ‘De goedheid van God’ (Opwekking 849) 
Ik hou van U.  
Uw genade blijft me dragen; 
dag aan dag, in de palm van uw hand. 
Van de morgen tot de avond,  
als ik weer slapen ga, 
zing ik steeds van de goedheid van God. 
 
Refrein: 
Al heel mijn leven bent U trouw, Heer. 
Al heel mijn leven bent U goed, zo 
goed! 
Zolang U adem aan mij geeft, Heer, 
zing ik steeds van de goedheid van 
God. 
 
Uw zachte stem leidde mij door al mijn 
dalen. 
U was dichtbij, in mijn donkerste nacht. 

 
Heer, ik ken U als een Vader. 
Ik ken U als een vriend. 
Ik leef met U, in de goedheid van God. 
(Refrein) 
 
Bridge 2x: Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
Heel mijn hart en ziel 
leg ik voor U neer. 
Ik geef U alles, Heer! 
Uw goedheid is altijd bij mij, 
is dag en nacht bij mij. 
(Refrein 2x) 
 
Ja, ik zing van de goedheid van God. 

 
* Afkondiging van overlijden (staande), stilte en lied: NLB 23Bb: 1 en 2 
1  De Heer is mijn Herder! 
'k Heb al wat mij lust; 
Hij zal mij geleiden 
naar grazige weiden. 
Hij voert mij al zachtkens 
aan waat'ren der rust. 
 

2  De Heer is mijn Herder! 
Hij waakt voor mijn ziel, 
Hij brengt mij op wegen 
van goedheid en zegen, 
Hij schraagt me als ik wankel, 
Hij draagt me als ik viel. 

* Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
 
* Aankondiging collecten: 1. PKN jonge generaties  2. Kerk 
    Deurcollecte: Onderhoud gebouwen 
 

* Slotlied (staande): ‘Maak ons een licht voor de volken’ (Opwekking 346) 
Maak ons een stralend licht 
voor de volken, een stralend licht 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld ziet  
wie haar het leven geeft. 
Laat het schijnen door ons heen. 
 
Maak ons een woord 
van hoop voor de volken, 
een levend woord 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat U verlossing geeft. 
Uw genade door ons heen. 
 
Maak ons een zegening 
voor de volken, een zegening 
voor de mensen om ons heen. 

Tot de wereld weet wie elke schuld vergeeft. 
Uw genezing door ons heen. 
 
Maak ons een vrolijk lied 
voor de volken, een lied van dank 
voor de mensen om ons heen. 
Tot de wereld zingt 
voor degeen die eeuwig leeft. 
Laat het klinken door ons heen. 
 
En bouw uw koninkrijk 
in de volken, uw wil geschied' 
in de mensen om ons heen. 
Tot de wereld weet 
dat Jezus Christus heerst. 
Bouw uw koninkrijk in ons. 
Bouw uw koninkrijk op aard'! 
 

 
* Zegen (met samen gesproken ‘amen’)  


