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VIERING HEILIG AVONDMAAL 
In beide diensten van deze derde zondag van Advent vieren we het 
Heilig Avondmaal. De avonddienst staat ook in het teken van de 
dankzegging voor het Avondmaal.  
Wie de dienst via de livestream of het lukaskastje volgt, kan het 
Avondmaal ook thuis meevieren. Dat kan met (eigen) brood en 
wijn/sap, maar ook door in gebed, stilte en persoonlijke overdenking de 
viering mee te beleven.  
Laat ieder het zo doen als het voor hem/haar tot opbouw is. 
 
AVONDMAALSVIERING IN ‘DE TUINEN’ 
Er zal deze zondag ook een Avondmaalsviering in zorgcentrum 
‘De Tuinen’ worden gehouden. Deze viering vindt - na de dienst in de 
kerk - plaats om 10.45 uur in een gemeenschappelijke ruimte op de 
tweede verdieping.  
 
COLLECTEN 
Collecteren doen we nog op de aangepaste manier. Bij de uitgang of via de 
digitale collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven. Mogen we op 
u/jou rekenen? 
 
ONLINE UITZENDING 
De dienst wordt ook online uitgezonden. Zie de website 
www.kerkdienstgemist.nl (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen).  
 
JEUDGKERK, KINDERKERK EN CRECHE 
Er is deze zondagmorgen Jeugdkerk. Ook is er – zoals elke zondag - 
Kinderkerk. Voor de kleinsten is er oppas in De Rank. Kom er bij! 

 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 11 FEBRUARI, 9.00 UUR 
Orgelspel - Welkom en mededelingen  
Aanvangslied: Liedboek 2013, psalm 36: 2 
Stilte voor persoonlijk gebed - Votum en groet 
Zingen: Hemelhoog 275 
Gebed om Gods ontferming en om de heilige Geest 
Moment met de kinderen 
Zingen (Kinderlied): Hemelhoog 552  
‘Voor al uw goede gaven, Heer’ (filmpje) 
https://www.youtube.com/watch?v=BeIocY-y5UY 
Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk, er is ook jeugdkerk 
Schriftlezingen (door lector):  Matteüs 5:17-20 (NBV21) 
     Romeinen 13: 8-10 (NBV21) 
korte uitleg bij een dia: ‘geen jota of tittel…’ 
Zingen: Liedboek 2013, psalm 119: 3, 6 
Verkondiging over Matteüs 5:17 (NBV21) 
 Thema: ‘Een gemakkelijk geloof?’ 
Zingen: Liedboek 2013, lied 534 
Onderwijzing over het Avondmaal 
Gebed - Viering van het Avondmaal 
Zingen: Liedboek 2013, lied 536: 1, 2 – 3, 4 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Aankondiging collecten:  
1. Avondmaalproject PDC De Herberg  2. Kerk 
Zingen: Hemelhoog 555 
Zegen, beantwoord door het zingen van 3x amen – Orgelspel 
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BIJBELLEZINGEN ZONDAG 11 FEBRUARI, 9.00 UUR 
 
Matteüs 5:17-20 (NBV21) 
17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te 
schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot 
vervulling te brengen. 18  Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde 
bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles 
gebeurd zal zijn. 19  Wie dus ook maar het minste van deze geboden 
afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de minste 
worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze 
onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel 
in hoog aanzien staan. 20 Want Ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet 
groter is dan die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie 
zeker het koninkrijk van de hemel niet binnengaan. 
 
Romeinen 13: 8-10 (NBV21) 
8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander 
liefheeft, heeft de wet vervuld. 9  Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg 
geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – 
deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene 
uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 10  Liefde berokkent de naaste 
geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde. 
 
Bij het thema: ‘Een gemakkelijk geloof?’ 
Hebben christenen een makkelijk geloof? Een te gemakkelijk geloof 
misschien? Als je nou maar in Jezus gelooft, worden al je zonden 
vergeven… Is dat een vrijbrief om er dan verder maar op los te leven? 
We snappen allemaal wel dat dit niet de bedoeling is. Maar als mensen 
naar de praktijk van ons leven kijken? En ze zien zoveel ‘dubbelheid’, 
gemakzucht, of simpelweg een onzichtbaar geloof? 
Jezus spreekt in Matteüs 5 vers 17 e.v. stevige taal: Hij kwam niet om 
Gods geboden af te schaffen. Zelfs de kleinste lettertekens zijn 
belangrijk. Worden ook wij op onze plaats gezet?  
Tegelijk is Jezus’ gerechtigheid anders dan die van de schriftgeleerden. 
De kern ervan is de liefde: Gods liefde, waarmee het ook in ons leven 
mag en moet beginnen. De liefde brengt Gods geboden tot vervulling 
(Romeinen 13). Het Avondmaal zet ons op de weg van Gods ultieme 
liefdesgeschenk. Om dan ook geen dag meer zonder die bron te leven! 

 

LIEDEREN ZONDAG 11 FEBRUARI, 9.00 UUR 
 
Liedboek 2013, psalm 36: 2 
Uw heil is als de hemel hoog, 
uw trouw verheft zich voor ons 
oog 
tot in de hoogste wolken. 
Uw recht is als de bergen vast, 
uw oordeel als de vloed die wast, 
tot schrik voor alle volken. 
 

Uw gunst alleen maakt waarlijk vrij, 
ja, over mens en dier wilt Gij 
alom uw vleug'len spreiden. 
Bij U te wonen, Heer, is goed, 
met spijs en drank in overvloed 
wilt Gij ons hart verblijden. 

Hemelhoog 275 
1.Heer, ik kom tot U 
Hoor naar mijn gebed 
Vergeef mijn zonden nu 
En reinig mijn hart 
 
2.Met Uw liefde, Heer 
Kom mij tegemoet 
Nu ik mij tot U keer 
En maak alles goed 
 

3.Zie mij voor U staan 
Zondig en onrein 
O, Jezus raak mij aan 
Van U wil ik zijn 
 
4.Jezus op Uw woord 
Vestig ik mijn hoop 
U leeft en U verhoort 
Mijn bede tot U 

Kinderlied: Hemelhoog 552 (filmpje) 
Vor al uw goede gaven Heer, zij U de dank en eer. 
Wij danken U voor daag’lijks brood, kracht en gezondheid, Heer. 
Halleluja, halleluja, halleluja. Amen. 
 
Vader wij danken U, Vader wij danken U. 
Hemelse Vader wij danken U 
 
Liedboek 2013, psalm 139: 3, 6 
 
3. U dank ik, Heer, in opgetogenheid. 
Mijn hart verheugt zich over uw bevelen, 
U wil ik, die de allerhoogste zijt, 
in alles volgen, niets voor U verhelen. 
Verlaat mij niet, ik ben U toegewijd, 
verlaat mij niet, laat in uw gunst mij delen. 



VERVOLG LIEDEREN ZONDAG 11 FEBRUARI, 9.00 UUR 
 
6. O God, ik ben van harte zeer verblijd 
over de weg van uw getuigenissen. 
In uw bevelen ligt mijn zaligheid,  
ik zal mij van uw wegen vergewissen. 
Ik loof U, die mijn grootste rijkdom zijt, 
laat mij, o Heer, geen van uw woorden missen. 
 
 
Liedboek 2013, lied 534 
1.Hij die de blinden weer liet zien, 
hun ogen kleur liet ondervinden, 
is zelf het licht dat ruimte geeft, 
ons levenslicht, de Zoon van God. 
 
2.Hij die de lammen lopen liet, 
hun dode krachten deed 
ontvlammen, 
is zelf de weg tot waar geluk: 
ons levenspad, de Zoon van God. 
 

3.Hij die de armen voedsel gaf, 
met overdaad hen kwam 
verwarmen, 
is zelf het brood dat honger stilt: 
ons levensbrood, de Zoon van God. 
 
4.Hij die de doven horen deed, 
hun eigen oren deed geloven, 
is zelf het woord dat waarheid 
spreekt: het levend woord, de Zoon 
van God. 

 
Liedboek 2013, lied 536: 1, 2 – 3, 4 
Alles wat over ons geschreven is 
gaat Gij volbrengen in de veertig dagen; 
de tien geboden en de veertig slagen, 
dit hele leven dat geen leven is. 
 
De schepping die voor ons gesloten was 
ontsluit Gij weer, Gij opent onze ogen. 
O zoon van David, wees met ons bewogen, 
het vuur van bloed en ziel brandde tot as. 
 
Maar, Heer, de haard van uw aanwezigheid 
zal in ons hart een vreugdevuur ontsteken; 
Gij waart met ons, Gij zult ons niet ontbreken, 
Gij hogepriester in der eeuwigheid.    
 

Gij onderhoudt de vlam van ons bestaan. 
Aan U, o Heer, ontleent het brood zijn leven. 
Ons is een loflied in de mond gegeven, 
sinds Gij de weg van ’t offer zijt gegaan. 

 
Hemelhoog 555 
1.Dank U Vader van de lichten, 
voor de sterren en de maan. 
dank dat U mij niet een dwaalweg door 
de duisternis laat gaan, 
dank U voor het licht der wereld, 
voor de zon van mijn bestaan. 
 
2.Dank U Jezus, voor uw liefde, 
uw nabijheid en geduld, 
voor het offer van uw leven, 
de vergeving van mijn schuld, 
dank dat mij het licht van pasen  
met de moed der hoop vervult. 
 
3.Dank U, Geest, voor al uw gaven, 
voor het goede wijd en zijd, 
voor de vrede en de vreugde, 
voor de trouw te allen tijd, 
dank voor alle troost en vriendschap, 
dank voor de zachtmoedigheid.  
 

 

Links: De Jod en de Tittel zijn heel kleine 

lettertekens in het Hebreeuws, de taal van de 

geboden van God. 

 

Op de Engelstalige dia hiernaast ziet u/jij over 

welke tekens het gaat. De Jod is onze letter j of i. 

De tittel is maar een heel klein streepje dat letters 

echter heel verschillend maakt, zoals op de dia de 

Hebreeuwse letters b (Beth) en k (Kaf).  

Het vergeten van zo’n klein tekentje kan grote 

gevolgen hebben. 

 

Fra Angelico 

(15e eeuw): 

De Bergrede 



 

ONDERWIJZING BIJ HET AVONDMAAL 
 
 
Broeders en zusters, 
 
In het Avondmaal gedenken wij hoe onze Heer en 
Heiland Jezus Christus in de wereld is gekomen om ons 
te verlossen. 
Wij vieren en gedenken hoe Hij geleefd heeft ten bate 
van anderen, 
zonder voorbehoud, ten einde toe. 
Onschuldig is Hij ter dood veroordeeld, tot de dood op 
het kruis. 
 
Voor ons is Hij gestorven en begraven. 
Op de derde dag is Hij opgewekt uit de doden en nieuw 
leven heeft Hij gebracht: verzoening voor allen die 
gebukt gaan onder het juk van zonde en dood. 
 
Vele malen heeft onze Heer gegeten en gedronken met 
tollenaars en zondaars, met al wie zijn leven wilde delen, 
met zijn vrienden, zoals in die laatste nacht, 
toen Hij een teken heeft gesteld van zijn eindeloze liefde 
en trouw 
en zichzelf gegeven heeft als brood voor de wereld. 
 
Aan hen die Hem zo lief waren, en ook aan ons, 
heeft Hij de opdracht gegeven om te doen wat Hij 
gedaan heeft: 
brood en wijn – tot zijn gedachtenis. 
 
 
 

 
 
 
En zo nodigt Hij ons hier en nu aan zijn maaltijd, 
een vreugdemaal voor heel het volk van God. 
Ja, van oost en west, van noord en zuid zullen de volken 
der aarde komen en aanzitten in het koninkrijk van God. 
 
Laten wij ons dan delen in het feest dat de Heer voor ons 
bereid heeft. 
Komt en nadert tot deze tafel, de tafel des Heren, 
waar het brood ons zal verzadigen en de wijn ons hart 
verheugt.  
 

 

 


