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‘Een onmogelijke opdracht’ 
Het gaat in deze kerkdienst over vergeven. Over ‘elkaar 
vergeven’, zoals God ons vergeeft. Nadat onze Heer Jezus zijn 
leerlingen het ‘Onze Vader’ had geleerd, gaat Hij in Matteüs 6:14-
15 nog extra op dit punt door. Ook voor hen was dit kennelijk al 
niet eenvoudig. Voor ons is het wellicht niet anders. Een 
onmogelijke opdracht? We gaan met elkaar de ontdekkingsreis in 
het Bijbelgedeelte aan. 
 
Music4You 
Onze muziekgroep Music4You begeleidt de liederen in deze 
kerkdienst. Ik ervaar het wel als heel mooi, de afwisseling van 
kerkdiensten met orgelspel en andere vormen van muzikale 
begeleiding.  
Er zijn ook ditmaal fijne liederen uitgezocht.  
Laat de Naam van onze God er door worden groot gemaakt! 
 
Crèche, begin Paasproject kinderkerk, vragenblad tieners 
Voor de allerkleinsten is er oppas in De Rank.  
De andere kinderen beginnen vandaag met het 40-dagenproject. 
Zie de weekbrief met meer informatie over dit mooie project. 
Voor de tieners is er weer een vragenblad bij de preek. Laat het je 
helpen om de booschap op te nemen die ook voor jou is!  
 
Livestream en lukaskastjes 
De dienst wordt ook online uitgezonden: www.kerkdienstgemist.nl 
(‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen). Ook met de luisteraars bij de 
lukaskastjes weten we ons van harte verbonden.  
 
 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 18 FEBRUARI, 9.00 UUR 
Thema: “Een onmogelijke opdracht?” 

 
- Voor de dienst: Met open armen (schrijvers der gerechtigheid) 
- Welkom en mededelingen 
- Zingen (staande): Opwekking 797 Breng ons samen  
- Stil gebed, votum en groet (staande)  
- gebed om ontferming, genadeverkondiging en Gods gebod 
- Zingen: Opwekking 671 Lof aanbidding 
- Gebed om de heilige Geest 
- Kindermoment: start 40-dagenproject over Petrus 
- Zingen: projectlied 
  Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk 
- Bijbellezingen:   Matteüs 18:21-22 (NBV21) 
   Matteüs 6:7-15 (NBV21)  
- Zingen: Opwekking 520 Wees mijn verlangen 
- Verkondiging: ‘Een onmogelijke opdracht?’  
- Zingen: Opwekking 462 aan Uw voeten Heer 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Aankondiging collecten:  
 1.KIA Noodhulp vluchtelingen Griekenland  2.Kerk  
- Zingen (staande): Opwekking 602 Vrede van God 
- Zegen (staande), beantwoord met samen gesproken ‘amen’ 
- Na de dienst: Ik wens jou 
  

BIJBELLEZINGEN  
 
Eerste Schriftlezing: Matteüs 18:21-22 (NBV21)   

21Daarop kwam Petrus bij Hem staan en vroeg: ‘Heer, als mijn broeder 
of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? 
Tot zevenmaal toe?’ 22Jezus antwoordde: ‘Niet tot zevenmaal toe, zeg 
Ik je, maar tot zeventig maal zeven.  
 
Tweede Schriftlezing: Matteüs 6:7-15 (NBV21) 

7Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voortprevelen zoals de 
heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord 
zullen worden. 8Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie 
nodig hebben, nog vóór jullie het Hem vragen.  

9Bid daarom als volgt: 
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Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, 

10laat uw koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 

11Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

12Vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 

13En breng ons niet in beproeving, maar red ons van het kwaad. 
[Want aan U behoort het koningschap, de macht en de majesteit, 
in eeuwigheid. Amen.] 
 

14Want als jullie anderen hun misstappen vergeven, zal jullie 
hemelse Vader ook jullie vergeven. 15Maar als je anderen niet 
vergeeft, zal jullie Vader jullie je misstappen evenmin vergeven. 

 
LIEDEREN ZONDAG 18 FEBRUARI, 9.00 UUR 
 
Met open armen (schrijvers der gerechtigheid) 
Kom als je honger hebt of dorst, hier kun je eten deel met ons 
Kom met je tranen en je pijn, hier is het goed hier mag je zijn 
Met open armen word je ontvangen 
 
Kom als je moe bent van je vlucht, hier ben je veilig hier is rust 
Kom met je wanhoop en verdriet, hier mag je weer een toekomst 
zien, met open armen word je ontvangen 
 
Refrein: Welkom, welkom, welkom. Welkom in Gods huis. 
 
Kom met je leegte en je angst, hier word je liefdevol omarmd 
Kom maar als niemand je verstaat, Hier is een plek voor jouw 
verhaal, met open armen word je ontvangen. Refrein 
 
Opwekking 797 Breng ons samen (Sela) 
U roept ons samen als kerk van de Heer, 
Verbonden met U en elkaar.  
Wij brengen U lof, geven U alle eer: 
Eendrachtig, veelstemmig en dankbaar. 
Jezus is Gastheer en nodigt ons uit: 
Waar Jezus woont voeltde liefde zicht thuis! 
 
 

Jaag naar de liefde, de vrucht van de Geest 
Die alles gelooft en verdraagt. 
Streef naar de gaven die God aan ons geeft: 
Veelkleurig, verschillend en dienstbaar. 
Eenheid en waarheid ontmoeten elkaar: 
Liefde brengt samen, verbindt en aanvaardt. 
 
Refrein: Breng ons samen, één in uw naam. Ieder is welkom  
hier binnen te gaan. Samen, één door de Geest; 
Verbonden in liefde, die U aan ons geeft. 
 
U roept ons samen voor Woord en gebed, 
Als deel van uw kerk wereldwijd. 
Wij bidden om vrede, verzoening en recht; 
Gebruiken met vreugde de maaltijd. 
Wij breken het brood en verstaan het geheim, 
Om samen uw kerk en van Christus te zijn. Refrein 
 
Wij belijden één geloof en één Heer; 
Zijn geroepen tot één hoop, tot uw eer. 
Heer, geef vrede die ons samenbindt. 
Vader, maak ons één! (herhalen en refrein) 
 
Opwekking 671 Lof aanbidding 

U schiep de zon en maan en 
sterrenpracht. 
Vader, U bent het geheim van 
het leven, alles toont Uw macht. 
 
U bent alles wat mijn hart 
verlangt. U bezielt mij Heer. 
U houdt heel mijn leven 
Veilig in Uw sterke hand. 
 
Lof, aanbidding, alle dank in mij 
Stroomt over uit mijn hart; 
U maakt mij blij. 
Van Uw liefde zal ik blijven 
zingen, ik prijs Uw naam. 

U geeft regen, zon en overvloed. 
Vader, U bent het geheim 
Van het leven, 
Dat U bloeien doet. 
 
U doorgrondt mij en U houdt van 
Mij, 
Wat een wonder, 
Heer, U bent heilig, hoogverheven 
Maar ook heel dichtbij. 
 
Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is Zijn naam. 
Heilig is de Heer almachtig. 
Waardig, waardig is Zijn naam. 

 



projectlied kinderkerk (melodie ‘Daar juicht een toon) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opwekking 520 Wees mijn verlangen  
Wees mijn verlangen, o Heer van mijn hart, 
Leer mij U kennen in vreugde en smart. 
Laat mijn gedachten op U zijn gericht; 
Wakend of slapend, vervuld van uw licht. 
 
Geef mij uw wijsheid, uw woorden van eer, 
Dat ik in U blijf en U in mij Heer, 
U als mijn Vader en ik als uw kind 
Dat in uw armen geborgenheid vindt. 
 

Geef mij uw schild en uw zwaard in de strijd, 
Maak mij tot machtige daden bereid. 
Wees als een burcht, als een toren van kracht, 
Wijs mij omhoog waar uw liefde mij wacht. 
 
Wat baat mij rijkdom of eer van een mens: 
Bij U te wonen is al wat ik wens, 
Met als beloning dat ik op U lijk; 
Hemelse Koning, pas dan ben ik rijk. 
 
Hemelse Koning, die het kwaad overwon, 
Als ik daar kom in het licht van uw zon, 
Stralend van vreugde, getooid als een bruid, 
Gaat mijn verlangen nog meer naar U uit.  (herhaling 2 regels) 
 
Opwekking 462 aan Uw voeten Heer 
Aan uw voeten Heer, is de hoogste plaats; daarom kniel ik neer bij U. 
Om bij U te zijn, is de grootste eer; daarom buig ik mij voor U. 

 
Ja, ik verkies nu om bij U te zijn en om naar U te luist'ren. 
In plaats van altijd maar weer bezig te zijn, kom ik nu tot U, o Heer.  
Refrein 

 
Mijn hart verlangt er naar om samen te zijn,  
hier in een plaats van aanbidding. 
In geest en waarheid samen één te zijn, in aanidding voor U. Refrein 

 
Zoals een vader die zijn kind omarmt, ja, zo omarmt U ook mij. 
U bent een Vader die vertroost en beschermt. En ik kom tot rust bij U.  
En ik kom tot rust bij U. En ik kom tot rust bij U. 
 
Opwekking 602 Vrede van God 

Vrede van God, de vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
In Jezus' naam, in Jezus' naam, 
In Jezus' naam geef ik jou: 

Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 
 
Heilige geest, de heilige geest, 
De Heilige geest zij met jou. 
Vrede van hem, vrede van God, 
De vrede van God zij met jou. 

 


