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‘Niet oordelen, maar bidden!’ 
Op de 5e lijdenszondag lezen we opnieuw uit de Bergrede. Jezus’ 
woorden in Matteüs 7:1-12 zijn wederom scherp en raak. Want wat 
kunnen we snel zijn met onze woorden over anderen. Zonder goed 
na te denken hebben we onze mening al klaar. Of – zoals een 
bijbelvertaling vertaalt – werpen we ons op tot rechter over een 
ander. 
Jezus maakt ons duidelijk dat ons dat niet past. Niet alleen kwetsen 
en beschadigen we mensen met ons ‘oordelen’. We vergeten dat er 
één Ander aan wie het oordeel over mensen toekomt: God zelf. En 
Hij zal ook ons oordelen. Dat is spannend. Daar horen we niet 
zoveel meer over in onze tijd, lijkt het soms. Denken we er nog wel 
eens aan hoe God naar ons leven kijkt? Hoe Hij op de grote dag van 
Jezus’ terugkomst naar ons leven zal kijken? En dan? 
Bemoedigend vind ik de route die Jezus ons wijst. Want dan volgt 
een stukje over bidden. Met de geweldige belofte dat God geen 
bidder laat staan. Precies het omgekeerde dus van wat bij ons 
‘oordelen’ zo kan misgaan. Dan worden mensen zomaar 
afgeschreven. Maar onze God schrijft niemand af. Wie dat ervaart, 
gaat zelf ook anders naar mensen kijken. 
‘Niet oordelen, maar bidden!’ Het is geen gemakkelijke opdracht. 
Gelukkig heeft Jezus ook deze woorden allereerst zèlf waargemaakt. 
Tot aan het kruis toe, waar Hij bad voor de mensen die het Hem 
aandeden. Zo gaat Hij ons voor. Volgen wij?  

               
 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 10 MAART, 10.45 UUR 
Thema: “Niet oordelen, maar bidden!” 
 
- Orgelspel 
- Welkom en mededelingen 
- Zingen (staande): Psalm 25: 1, 3 
- Stil gebed, votum en groet (staande) 
- Zingen: Liedboek 2013, lied 558: 1, 2, 6, 9  
- Gebod van God: Jakobus 3: 7-13 (NBV21) 
- Zingen: Hemelhoog 176: 1, 3, 5 
- Gebed om de heilige Geest 
- Kindermoment: 40-dagenproject over Petrus: ‘In slaap gevallen’ 
- Zingen: projectlied, vers 1 en 4 (melodie ‘Daar juicht een toon’) 
  Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk 
- Bijbellezingen:   Matteüs 7:1-12 (NBV21) 
   1 Petrus 2:21b-25 (NBV21)  
- Zingen: Psalm 141: 1, 2, 3, 6 
- Verkondiging: ‘Niet oordelen, maar bidden!’  
- Zingen: Liedboek 2013, lied 912: 1, 3, 5, 6 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Aankondiging collecten: 1. KIA Zending Indonesië 2. Kerk 
- Zingen (staande): Hemelhoog 171 
- Zegen (staande), beantwoord met gezongen 3x amen  
- Orgelspel 
 
 
 

Crèche, kinderkerk Paasproject, vragenblad tieners 
Voor de allerkleinsten is er oppas in De Rank. De andere kinderen 
gaan verder met het 40-dagenproject over Petrus. Deze keer is 
Petrus in slaap gevallen op een heel belangrijk moment. 
Voor de tieners is er weer een vragenblad bij de preek! 
 
Livestream en lukaskastjes 
De dienst wordt ook online uitgezonden: www.kerkdienstgemist.nl 
(‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen). Ook met de luisteraars bij de 
lukaskastjes weten we ons van harte verbonden.  
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BIJBELLEZINGEN ZONDAG 10 MAART, 10.45 UUR 
 

Eerste Schriftlezing: Matteüs 7:1-12  
Oordeel niet, opdat er niet over jullie 
geoordeeld wordt. 2  Want op grond van het 
oordeel dat je velt, zal over jou geoordeeld 
worden, en met de maat waarmee je meet, 
zal jou de maat genomen worden. 3 Waarom 
kijk je naar de splinter in het oog van je 
broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen 
oog niet opmerkt? 4 Hoe kun je tegen hen zeggen: “Laat mij de 
splinter uit je oog verwijderen,” zolang je nog een balk in je eigen oog 
hebt? 5 Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan 
zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of 
zuster te verwijderen.  
6 Geef wat heilig is niet aan de honden en gooi je parels niet voor de 
zwijnen; die zouden ze met hun poten vertrappen, en zich dan 
omkeren en jullie verscheuren.  
7   Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en 
er zal voor je worden opengedaan. 8 Want ieder die vraagt ontvangt, 
en wie zoekt vindt, en voor wie klopt zal worden opengedaan. 9 Is er 
iemand onder jullie die zijn kind, als het om brood vraagt, een steen 
zou geven? 10 Of een slang, als het om vis vraagt? 11  Als jullie dus, 
slecht als jullie zijn, je kinderen al goede gaven kunnen schenken, 
hoeveel te meer zal jullie Vader in de hemel dan niet het goede geven 
aan wie Hem daarom vragen!  
12  Behandel anderen dus steeds zoals je zou willen dat ze jullie 
behandelen. Dat is het hart van de Wet en de Profeten. 
 
Tweede Schriftlezing: 1 Petrus 2:21b-25 (NBV21)  
… ook Christus heeft geleden, omwille van u, en heeft u daarmee een 
voorbeeld gegeven. Treed dus in de voetsporen van Hem 22  die geen 
enkele zonde beging en nooit bedrieglijke taal sprak. 23  Hij werd 
gehoond en hoonde zelf niet, Hij leed en dreigde niet, Hij liet het 
oordeel over aan Hem die rechtvaardig oordeelt. 24  Hij heeft onze 
zonden gedragen met zijn lichaam aan het kruishout, opdat wij, dood 
voor de zonde, rechtvaardig zouden leven. Door zijn striemen bent u 
genezen. 25  Eens dwaalde u als schapen, nu bent u naar uw herder 
teruggekeerd, naar Hem die uw ziel behoedt. 

LIEDEREN ZONDAG 10 MAART, 10.45 UUR 
 
Psalm 25: 1, 3 

Heer, ik hef mijn hart en handen 
op tot U, beslecht mijn zaak. 
Weer van mij de smaad en 
schande 
van mijns vijands leedvermaak. 
Ja, zij worden zeer beschaamd 
die de goede trouw verachten, 
maar wie uw gebod beaamt, 
mag gelovig U verwachten. 

Denk aan 't vaderlijk meedogen, 
Heer, waarop ik biddend pleit: 
milde handen, vriend'lijk' ogen 
zijn bij U van eeuwigheid. 
Denk toch aan de zonde niet 
van mijn onbedachte jaren! 
Heer, die al mijn ontrouw ziet, 
wil mij in uw goedheid sparen. 

 
 
Liedboek 2013, lied 558: 1, 2, 6, 9   

1 Jezus, om uw lijden groot, 
om uw leven en uw dood 
die volbrengen 't recht van God, 
Kyrie eleison. 
 
2 Heer, om uw zachtmoedigheid, 
vorst die op een ezel rijdt 
en om Sions onwil schreit, 
Kyrie eleison. 

6 Om het zwijgen, het geduld, 
waarmee Gij de wet vervult, 
als men vrucht'loos zoekt naar 
schuld, 
Kyrie eleison. 
 
9 Om uw kruis, Heer, bidden wij, 
om de speerstoot in uw zij, 
ga aan onze schuld voorbij, 
Kyrie eleison. 
 

 
Hemelhoog 176: 1, 3, 5 
1 God enkel licht, 
wiens aangezicht 
zo blinkend is van luister, 
ziet ons onrein, 
ziet hoe wij zijn 
vervallen aan het duister. 
 
3 Heer, waar dan heen? 
Tot U alleen! 
Gij zult ons niet verstoten. 

 

 
Uw eigen Zoon 
heeft tot uw troon 
de weg ons weer ontsloten. 
 
5  God onze Heer, 
wil tot uw eer 
ons klein geloof versterken. 
Dan zullen wij 
Hem, waarlijk vrij, 
volgen in goede werken. 

 



VERVOLG LIEDEREN ZONDAG 10 MAART, 10.45 UUR 
 
 
Projectlied 1, 4 (melodie: Hemelhoog 169) 

1 Hij struikelt achter Jezus aan. 
Hij valt soms, maar hij gaat weer 
staan. 
Al snap Petrus Gods plan niet 
goed. 
Hij weet dat hij Jezus volgen moet. 

4 Hij struikelt achter Jezus aan. 
Hij valt soms, maar hij gaat weer 
staan. 
En Petrus leert: al zit ik fout, 
ik weet dat Jezus van mij houdt. 

 
 

 
Psalm 141: 1, 2, 3, 6 
1  U, Heer, roep ik, U geldt mijn smeken, 
snel mij te hulp en hoor mij aan,  
U roep ik, wil mij gadeslaan, 
laat mij uw bijstand niet ontbreken. 
 
2 Laat, Heer, mijn gebed en mijn handen 
geheven zijn, tot U gericht 
als reukwerk voor uw aangezicht, 
als offers die des avonds branden. 
 
3 Doe mij, Heer, te rechter tijd zwijgen, 
laat mij niet spreken zonder grond, 
bewaak de deuren van mijn mond, 
laat niet mijn hart tot kwaad zich neigen. 
 
6 Onder 't lijden zal ik nog bidden. 
Gestrenge rechters, hard als steen, 
Gij oordeelt hen. Ik spreek alleen 
lieflijke woorden in hun midden. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Liedboek 2013, lied 912: 1, 3, 5, 6 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer, 
toegewijd zijn aan uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot uw lof en dienst bereid. 
 
3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer, mijn lippen rein, 
dat zij uw getuigen zijn. 

5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot uwe troon, 
dat uw Heil'ge Geest er woon'. 
 
6 Neem ook mijne liefde, Heer, 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
 
Hemelhoog 171 
1. Geprezen zij de Heer, die eeuwig leeft 
Die vol ontferming ieder troost en alle schuld vergeeft 
Die heel het aards gebeuren vast in handen heeft 
 
Refrein: 
Hem zij de glorie, want Hij die overwon 
Zal nooit verlaten wat Zijn hand begon 
Halleluja. Geprezen zij het Lam 
Dat de schuld der wereld op zich nam 
 
2. Verdreven is de schaduw van de nacht 
En wie Hem wil aanvaarden wordt eens veilig thuis gebracht 
Voor Hem geldt ook dit wonder: alles is volbracht   Refrein 
 
3. Hij doet ons dankbaar schouwen in het licht 
Dat uitstraalt van het kruis, dat eens voor ons werd opgericht 
En voor ons oog verrijst een heerlijk vergezicht    Refrein 
 


