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ORDE VAN DIENST

Welkom en mededelingen

Zingen: Aanvangslied: Liedboek 2013,
psalm 136: 1, 3, 12, 13

Stilte voor persoonlijk gebed

Votum en groet

Zingen: Liedboek 2013, lied 905: 1, 2

Gebed om de heilige Geest

Schriftlezing: Mattels 6:25-34 (NBV21)
Zingen: Liedboek 2013, psalm 25: 8, 10
Verkondiging: ‘Geen zorgen?’

Zingen: Liedboek 2013, lied 981

Gebed voor gewas en arbeid, stil gebed, Onze Vader
Inzameling van onze gaven (Bidstond collecte)
Zingen: Liedboek 2013, lied 905: 3, 4

Zegen, beantwoord door het zingen van 3x amen

COLLECTEN
Collecteren doen we via de kist bij de uitgang. Ook via de digitale
collectelink of ‘spaarpotjes’ thuis kunt u/jij iets geven. Doen u/jij mee?

ONLINE UITZENDING
De dienst wordt ook online uitgezonden. Zie de website
www.kerkdienstgemist.nl (‘Bleiswijk’ en ‘Dorpskerk’ invullen).

Bidstond voor gewas en arbeid en toelichting op het thema

In het bijzonder bidden we vanavond om Gods zegen over de
gewassen. We denken dan aan gewassen die mens en dier (direct of
indirect) tot voedsel dienen, of waarvan we mogen genieten (bijv.
bloemen- en plantenteelt). Ook bidden we God om zijn zegen over al
onze arbeid. Dat is niet alleen een betaalde baan; het mag gaan om
alle werk en de dagelijkse taken die we verrichten, in welke vorm ook.
Ook voor onze overheden en voor het werk in de kerk willen we God
bidden.

In het Bijbelgedeelte dat we lezen, roept Jezus ons op om ons geen
zorgen te maken over dagelijkse dingen. Hoe verhoudt zich dat tot
ons gebed op deze biddag? Bidden we niet vaak omdat we ons juist
wel zorgen maken en juist wel onzeker zijn over de toekomst?

We hopen op het spoor te komen van een bijzondere ‘mindset” een
geloofsgerichtheid die in heel ons (dagelijks) leven wil doorwerken!

BIJBELLEZING: Mattels 6:25-34 (NBV21)

25 Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen over je leven, over wat
je zult eten of drinken, noch over je lichaam, over wat je zult
aantrekken. Is het leven niet meer dan voedsel en het lichaam niet
meer dan kleding? 26 Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet
en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse

. Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij? 2’ Wie van jullie

kan door zich zorgen te maken ook maar één dag aan zijn levensduur
toevoegen? 28 En wat maken jullie je zorgen over kleding? Kijk eens
naar de lelies, kijk hoe ze groeien in het veld. Ze werken niet en
weven niet. 2° |k zeg jullie: zelfs Salomo ging in al zijn luister niet
gekleed als een van hen. 30 Als God het groen dat vandaag nog op
het veld staat en morgen in de oven gegooid wordt al met zoveel zorg
kleedt, met hoeveel meer zorg zal Hij jullie dan niet kleden,
kleingelovigen? 3! Vraag je dus niet bezorgd af: Wat zullen we eten?
of: Wat zullen we drinken? of: Waarmee zullen we ons kleden? —

32 dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse
Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. 32 Zoek liever eerst
het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, dan zullen al die andere
dingen je erbij gegeven worden. 3 Maak je dus geen zorgen voor de
dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.
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en al mijn dagen zijn geteld.

4 Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Liedboek 2013, psalm 136: 1, 3, 12,13 Liedboek 2013, lied 981
1 Looft den Heer, want Hij is goed, 12 Looft den Heer, die al wat leeft 1 Zolang er mensen zijn op aarde, o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
trouw in alles wat Hij doet. dagelijks zijn spijze geeft, zolang de aarde vruchten geetft,
Want zijn goedertierenheid die ons laaft en die ons voedt. zolang zijt Gij ons aller Vader,
zal bestaan in eeuwigheid. Eeuwig is Hij trouw en goed. wij danken U voor al wat leeft.
3 Looft Hem die de hemel schiep, 13 Aan den God des hemels zij 2 Zolang de mensen woorden
zijn verstand is grond'loos diep. eer en dank en heerschappij, spreken,
Hij bereidde zee en land. want zijn goedertierenheid zolang wij voor elkaar bestaan,
Eeuwig houdt zijn liefde stand. zal bestaan in eeuwigheid. zolang zult Gij ons niet ontbreken,

wij danken U in Jezus' naam.
Liedboek 2013, lied 905: 1, 2

5 Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,

Wie zich door God alleen laat leiden 3 Gij voedt de vogels in de bomen, o Heer, wij zijn van uw geslacht.
enkel van Hem zijn heil verwacht, Gij kleedt de bloemen op het veld,
weet hem nabij, ook in de tijden
die dreigend zwart zijn als de nacht. Daarom zeg Ik jullie: maak je geen zorgen
Want wie op God alleen vertrouwt over je leven, over wat je zult eten of drinken, Liedboek 2013, lied 905: 3, 4
heeft nooit op zand zijn huis gebouwd. | noch over je lichaam, over wat je zult aantrekken. Laat dan in stilte ook uw kracht zijn
Is h:te? l‘l::'e;m.-n rnet;t meer d;n vzr%s’el . en leef uw leven opgewekt.

i i i en aam niet meer dan kleding .

Wat is de winst als ik vol zorgen AR o Laat Gods genade u genoeg zijn,

mijn lot met ach en wee beklaag?
Vind ik er baat bij elke morgen

de dag te zien als nieuwe plaag?
Want ons verdriet en onze nood
worden door klagen maar vergroot.

die voor u uit zijn sporen trekt.
Hij is het zelf die ons voorziet;
wat ons ontbreekt ontgaat Hem niet.

Zing maar en bid, en ga Gods wegen
doe wat uw hand vindt om te doen.

Liedboek 2013, psalm 25: 8, 10 Weet dat de hemel zelf u zegent,
Zie op mij in gunst van boven, Mogen mij toch steeds behoeden u brengt naar weiden fris en groen.
wees mij toch genadig, Heer! vroomheid en waarachtigheid. Wie zich op God alleen verlaat,
Eenzaam ben ik en verschoven, Hoopvol is het mij te moede, weet dat Hij altijd met ons gaat.
ja, d' ellende drukt mij neer. U verwacht ik t' allen tijd.

't Roep U aan in angst en smart, Here God van Israél,
duizend zorgen, duizend doden red uw volk in tegenspoeden!
kwellen mijn bekommerd hart: Toon uw goddelijk bestel,

voer mij uit mijn angst en noden! dat uw hand ons toch behoede!



