
Liturgie samen jong dienst – zondag 21 april, 9.00 uur 
Dorpskerk Bleiswijk 

 
Thema: ‘De Heer is waarlijk opgestaan’, maar wat heb jij daar aan? 
Voorganger: ds. Wim de Bruin 
Koster:  Henny Maasland 
Muziek: Music4You 
 
 
* Voor de dienst muziek: eigen keuze door Music4You (opwekking 767 Familie en 
opwekking 847 Onze schuilplaats is God) 
                               
* Afkondigingen en woord van welkom door kerkenraad 
 
* Aanvangslied door allen: Opwekking 123 Groot is Uw trouw, o Heer 
 
Groot is uw trouw, o Heer, 
mijn God en Vader. 
Er is geen schaduw van omkeer bij U. 
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde 
die Gij steeds waart, 
dat bewijst Gij ook nu. 
 
Refrein: 
Groot is uw trouw, o Heer, 
groot is uw trouw, o Heer, 
iedere morgen aan mij weer betoond. 

Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. 
Groot is uw trouw, o Heer, 
aan mij betoond. 
 
Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, 
en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: 
Kracht voor vandaag, 
blijde hoop voor de toekomst. 
Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. 
 
Refrein 

 
* Stilte voor God en elkaar  
* Gods belofte en groet 
 
* Intro op het thema: een filmpje  
 
* Gebed om ontferming 
 
*Lied door allen : Opwekking 544 Meer dan ooit 
 
Meer dan rijkdom, meer dan macht 
Meer dan schoonheid van sterren in de nacht, 
Meer dan wijsheid die deze wereld kent 
Is het waard te weten wie U bent. 
 
Meer dan zilver, meer dan goud, 
Meer dan schatten door iemand ooit aanschouwd,  
Meer dan dat, zo eindeloos veel meer 
Was de prijs die U betaalde Heer. 
 
In een graf verborgen door een steen, 
Toen U zich gaf, verworpen en alleen, 
Als een roos geplukt en weggegooid 
Nam U de straf, en dacht aan mij, meer dan ooit.  
herhaling vanaf begin   



                                                                                                                                                             
* Gebed om de heilige Geest 
 
*Kindermoment  
 
*Kinderlied: Opwekking kids 118 Meer en meer 
 
ik wil meer en meer 
gaan lijken op Jezus 
ik wil meer en meer 
gaan lijken op Hem 
ik wil meer en meer 
gaan lijken op Jezus 
ik wil meer gaan lijken op 
Hem 
in alles wat ik ben 
en alles wat ik doe 
wil ik zijn zoals Jezus dat wil 
dus ook op elk moment 

en niet zo ‘af en toe' 
want dat maakt een heel 
groot verschil 
ik wil meer en meer… 
 
ik wil graag dat de mensen 
Jezus in mij zien 
omdat ik een getuige wil zijn 
al ben ik nog wat jong 
nou en! en bovendien 
is voor Jezus niemand te 
klein 

ik wil meer en meer… 
 
toch merk ik telkens weer 
dat ik het zelf niet kan 
daarom geeft God zijn 
Heilige Geest 
Hij helpt mij meer en meer 
te leven naar Gods plan 
zonder Hem was ik nergens 
geweest 
ik wil meer en meer… 

 
* Bijbellezingen (Bijbel in gewone taal)  
Johannes 20 vers 19-22  
19Op de avond van diezelfde dag waren de leerlingen bij elkaar. Uit angst voor de Joodse leiders 
hadden ze de deur op slot gedaan. Maar opeens stond Jezus tussen hen in en zei: ‘Ik wens jullie 
vrede.’ 20Daarna liet hij de wonden zien aan zijn handen en zijn zij. Toen zagen de leerlingen dat 
het de Heer was, en ze waren erg blij. 

21Jezus zei nog een keer tegen hen: ‘Ik wens jullie vrede. De Vader zelf heeft mij gestuurd. En nu 
ben ik het die jullie stuurt.’ 22Daarna blies hij op hen en zei: ‘Nu hebben jullie de heilige Geest 
gekregen.  
 
1 Korintiers 15 vers 5-8, vers 20-22 en 56-58) 

5Nadat Jezus Christus uit de dood was opgestaan, heeft Petrus hem gezien. Daarna hebben de 
twaalf leerlingen hem allemaal gezien. 6Later hebben meer dan vijfhonderd christenen tegelijk hem 
gezien. Een paar van hen zijn intussen gestorven, maar de meesten leven nog. 7Weer later heeft 
ook Jakobus hem gezien, en daarna ook alle andere apostelen. 8Ook ik heb Jezus Christus gezien 
nadat hij opgestaan was uit de dood.   
 

20Luister nu goed: Christus is opgestaan uit de dood! Hij was de eerste. En net als hij zullen ook 
de andere doden opstaan. 

21-22De dood is in de wereld gekomen door een mens, door Adam. Alle mensen moeten sterven, 
net als Adam. Maar door een ander mens, door Jezus Christus, zullen de mensen opstaan uit de 
dood. Alle gestorven christenen zullen weer levend worden, net als Christus. 
 

56Nu heeft de dood nog macht over ons. Dat komt door de zonde. Want de zonde verleidt de 
mensen om alles te doen wat de wet verbiedt. En daardoor moeten alle mensen sterven. 57Maar 
onze Heer Jezus Christus zal voor ons de dood overwinnen. Laten we God daarvoor danken! 

58Beste vrienden, houd vast aan het geloof dat de doden zullen opstaan. Blijf vertrouwen op de 
macht van God. En doe altijd je uiterste best om elkaar te steunen. Blijf trouw aan de Heer. Dan 
zal je moeite niet voor niets zijn en zul je eeuwig leven. Dat is zeker! 
 
* Lied door allen: opwekking 430 Heer, ik prijs Uw Grote Naam 
Heer ik prijs Uw grote naam. 
Heel mijn hart wil ik U geven. 
Want U bent de weg gegaan 
die mij redding bracht en leven. 
 

U daalde neer van Uw troon om mens te zijn. 
Van de stal naar het kruis droeg U mijn pijn. 
Van het kruis naar het graf. 
Uit het graf weer opgestaan. 
Heer ik prijs Uw grote naam.



 
*Overdenking met powerpoint 
 
* Lied door allen: Sela - Mag ik jou tot zegen zijn 
 
Mag ik jou tot zegen zijn, 
naast je lopen op de reis?  
Samen achter Jezus aan,       
gaan waar Hij ons wijst.     
Laat ons delen in zijn liefde,  
voor elkaar de minste zijn.   
Met elkaar het leven vieren, 
uitzien naar het koninkrijk.  
  
 

Mag ik jou tot zegen zijn, 
jou aanvaarden zoals Hij?     
Zoeken naar verbondenheid,  
dwars door alle strijd.  
Laat ons wijze woorden spreken, 
zwijgen als dat nodig is.  
Met elkaar een voorbeeld geven, 
leven als getuigenis.  
  

 

Laten wij tot zegen zijn  
voor de mensen om ons heen.  
Vol van liefde zoals Hij, 
open en gastvrij.  
Laat ons delen, laat ons 
geven,  
geven wat de ander mist.  
Elke stap is vol van leven, 
omdat Jezus bij ons is.  

* Dankgebed, stil gebed 
 
* Slotied door allen: Neem mijn leven, laat het Heer 
 

1 Neem mijn leven, laat het, Heer', 
toegewijd zijn aan Uw eer. 
Maak mijn uren en mijn tijd 
tot Uw lof en dienst bereid. 
 

2 Neem mijn handen, maak ze sterk, 
trouw en vaardig tot Uw werk. 
Maak dat ik mijn voeten zet 
op de wegen van Uw wet. 
 

3 Neem mijn stem, opdat mijn lied 
U, mijn Koning, hulde biedt. 
Maak, o Heer', mijn lippen rein, 
dat zij Uw getuigen zijn. 
 

4 Neem mijn zilver en mijn goud, 
dat ik niets aan U onthoud. 
Maak mijn kracht en mijn verstand 
tot een werktuig in Uw hand. 
 

5 Neem mijn wil en maak hem vrij, 
dat hij U geheiligd zij. 
Maak mijn hart tot Uwe troon, 
dat Uw Heil'ge Geest er woon'. 
 

6 Neem ook mijne liefde, Heer', 
'k leg voor U haar schatten neer. 
Neem mijzelf en voor altijd 
ben ik aan U toegewijd. 

 
* Zegen (met samen gezongen 1x amen) 
 
*Na de dienst: Trinity - Ik wens jou 
(aangepaste tekst)  
 
* Collecte: bij de uitgang staan er offerkisten 
en er kan ook online gedoneerd worden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


