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Crèche, kinderkerk en jeugdkerk 
Voor de allerkleinsten is er oppas in De Rank. De andere kinderen 
hebben kinderkerk. In het kindermoment kijken we terug op het mooie 
clubkamp van vorige week! 
Voor de tieners is er jeugdkerk met Ronald de Gier. Ben je er ook? 
Thema: ‘Hoeveel ballen houd jij in de lucht?’. 
 
Livestream en lukaskastjes 
Via de livestream (www.kerkdienstgemist.nl) en de lukaskastjes 
luisteren (en kijken) velen mee. We weten ons van harte verbonden! 

  
Bij het thema van de dienst:  
  “De Herder wordt Lam, het Lam wordt Herder” 
Op de tweede zondag na Pasen horen we in de Schriftlezingen de 
woorden Herder en Lam regelmatig klinken.  
In de aanvangstekst horen we Jezus zeggen: “Ik ben de goede 
Herder. Een goede Herder geeft zijn leven voor de schapen”. Als een 
Lam werd de Heiland maar de slachtbank geleid”. Even leek het erop 
dat Hij de verliezer was, maar het is Pasen geweest. Hij is 
Opgestaan uit de dood, Hij is de grote overwinnaar. In het boek 
Openbaring lezen we over de troon van God en over het Lam dat 
voor de troon zit. Een grote groep mensen die tijdens hun leven 
volgehouden hebben in het geloof staan voor Gods troon , want het 
Lam voor de troon zal hen hoeden. Een prachtig visioen. Door zijn 
opstanding heeft Jezus Christus, het Lam voor de troon dat alle eer 
krijgt, de dood voor wie in Hem geloven overwonnen. 
 

afbeelding rechts: Het Lam Gods 
(gebr. Van Eijck, 15e eeuw) 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 14 APRIL, 9.00 UUR 
 
Orgelspel 
Aanvangslied (staande): NLB Psalm 100  
Stil gebed, bemoediging en groet (staande) 
Aanvangstekst: Johannes 10:11 
Zingen: Hemelhoog 10: 1, 2, 3, 5 
Gebed om ontferming en om de Heilige Geest 
Richtlijn voor ons leven:  1 Johannes 4: 7-12 
Zingen: Hemelhoog 298: 1, 3, 4  
Gebed om de opening van het Woord 
Kindermoment: Terugblik op het CJC clubkamp 
 daarna is er kinderkerk en jeugdkerk 
Eerste Schriftlezing (door lector): Psalm 23 (NBV21) 
Tweede Schriftlezing (door lector): Numeri 27: 12-23 (NBV21) 
Zingen: NLB Psalm 136: 1, 6, 13  
Derde Schriftlezing (door lector): Openbaring: 7: 9-17 
Zingen NLB Lied 705: 2, 4  
Verkondiging: De Herder wordt Lam, het Lam wordt Herder.  
Zingen: NLB Lied 726: 1, 3, 5   
Afkondiging van overlijden (staande) en lied: NLB Lied 217: 1, 2 
Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
Aankondiging collecten: 1. Diaconie  2.Kerk   
Zingen (staande): NLB Lied 793: 1, 2, 3 
Wegzending en zegen (beantwoord met gezongen 3x amen)  
Orgelspel 
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BIJBELLEZINGEN ZONDAG 14 APRIL, 9.00 UUR 
 

Eerste Schriftlezing: Psalm 23 (NBV21) 
1Een psalm van David. 
De HEER is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets. 

2Hij laat mij rusten in groene weiden en voert mij naar vredig water, 

3Hij geeft mij nieuwe kracht en leidt mij langs veilige paden 
tot eer van zijn naam. 

4Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, 
want U bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed. 

5U nodigt mij aan tafel voor het oog van de vijand, 
U zalft mijn hoofd met olie, mijn beker vloeit over. 

6Geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn leven, 
ik verblijf in het huis van de HEER tot in lengte van dagen. 

 
Tweede Schriftlezing: Numeri 27: 12-23 (NBV21) 
12   De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim deze berg in het Abarimgebergte, 
zodat je kunt uitkijken over het land dat Ik de Israëlieten geef. 13 Wanneer 
je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, net als je 
broer Aäron. 14  Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de 
Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn 
ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn 
heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in de woestijn van 
Sin.) 15 Mozes antwoordde de HEER: 16 ‘Moge de HEER, de God die aan 
al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk 
aanstellen 17  die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het 
volk van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder 
herder.’ 18 De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je 
komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op 19 en 
laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele 
gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem 
over 20  en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël 
hem voortaan gehoorzamen. 21  Wanneer er een beslissing moet worden 
genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden, en die raadpleegt 
dan ten overstaan van de HEER de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of 
Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet.’ 
22 Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich 
komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele 
gemeenschap, 23  legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem 

over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen. 
 

DerdeTweede Schriftlezing: Openbaring: 7: 9-17 (NBV21)  
9Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niemand tellen kon, uit 
alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met 
palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10Luid 
riepen ze: ‘De redding komt van onze God, die op de troon zit, en van het 
lam!’ 11Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier 
wezens heen. Ze wierpen zich neer voor de troon en aanbaden God 12met 
de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en 
kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 

13Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar 
komen ze vandaan?’ 14Ik antwoordde: ‘U weet het zelf, heer.’ Hij zei tegen 
me: ‘Dat zijn degenen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze 
hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15Daarom 
staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om Hem 
te vereren. En Hij die op de troon zit zal bij hen wonen. 16Dan zullen ze 
geen honger meer lijden en geen 
dorst, de zon zal hen niet meer steken, 
de hitte hen niet bevangen. 17Want het 
lam midden voor de troon zal hen 
hoeden, hen naar de waterbronnen 
van het leven brengen. En God zal alle 
tranen uit hun ogen wissen.’ 
 

rechts: ‘het Lam Christus’ 
detail van ‘Het Lam Gods’ 
(gebr. van Eijck, Gent 1432) 
 
 LIEDEREN ZONDAG 14 APRIL, 9.00 UUR    
         
NLB Psalm 100  
1 Juicht Gode toe, bazuint en zingt. 
Treedt nader tot gij Hem omringt, 
gij aard' alom, zijn rijksdomein, zult 
voor den HEER dienstvaardig zijn. 
 
2 Roept uit met blijdschap: "God is 
Hij. Hij schiep ons, Hem behoren wij, 
zijn volk, de schapen die Hij hoedt 
en als beminden weidt en voedt." 

3 Treedt statig binnen door de poort, 
Hier staat zijn troon, hier woont zijn 
Woord. 
Heft hier voor God uw lofzang aan: 
Gebenedijd zijn grote naam. 
 
4 Want God is overstelpend goed, 
die ons in vrede wonen doet. 
Zijn goedheid is als morgendauw: 
elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw. 



VERVOLG LIEDEREN ZONDAG 14 APRIL, 9.00 UUR 
 
Hemelhoog 10: 1, 2, 3, 5  

1 De Heer is mijn herder en geen 
ding ontbreekt mij naar Zijn wil 
Hij schenkt mij rust in grazig land 
Aan waat'ren klaar en stil 
 
2 Hij is het die mijn ziel verkwikt 
En die mijn schreden leidt 
In rechte sporen om de eer 
Zijns naams in eeuwigheid 

3 Al ga ik door een duister dal 
Ik vrees geen kwaad, want Gij 
Zijt altijd met mij en Uw stok 
En staf vertroosten mij 
 
5 Zo zullen heil en goedheid groot 
Mij volgen dag aan dag 
En ik verkeer in 's Heren huis 
Waar 'k eeuwig wonen mag 

 
Hemelhoog 298: 1, 3, 4  

1 Genade, zo oneindig groot. 
Dat ik, die 't niet verdien 
Het leven vond, want ik was dood 
En blind, maar nu kan 'k zien. 
 
3 Want Jezus droeg mijn zondelast 
En tranen aan het kruis. 
 

Hij houdt mij door genade vast 
En brengt mij veilig thuis. 
 
4 Als ik daar in zijn heerlijkheid 
Mag stralen als de zon, 
Dan prijs ik Hem in eeuwigheid 
Dat ik genade vond. 
 

NLB Psalm 136: 1, 6, 13 
   1 Looft den Heer, want Hij is goed, 

trouw in alles wat Hij doet. 
Want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

 
 6 Die de grote Schelfzee spleet, 
Israël ontkomen deed.  

 

Looft den Heer, Hij gaat ons voor, 
Hij is trouw de eeuwen door. 

 
13 Aan den God des hemels zij 
eer en dank en heerschappij, 
want zijn goedertierenheid 
zal bestaan in eeuwigheid. 

NLB Lied 705: 2, 4  
2 Ere zij aan Hem, wiens liefde 
ons van alle smet bevrijdt, 
eer zij Hem die ons gekroond 
heeft, koningen in heerlijkheid. 
Halleluja, halleluja, 
ere zij het Lam gewijd. 

4 Halleluja, lof, aanbidding 
brengen eng'len U ter eer, 
heerlijkheid en kracht en machten 
legt uw schepping voor U neer. 
Halleluja, halleluja, 
lof zij U, der heren Heer! 

 
NLB Lied 726: 1, 3, 5   

1 Hoor een heilig koor van stemmen, 
staande aan de glazen zee, 
halleluja, halleluja, 
God zij glorie, zingen zijn. 
Menigten die geen kan tellen, 
als de sterren in hun glans, 
psalmen zingend, palmen dragend, 
in de hemel is een dans. 
 
3 Komende uit de verdrukking, 
en de kleren wit als sneeuw 
in het bloed des Lams gewassen 
van het vuil van deze eeuw, 

in vervolgingen standvastig 
wachtende op U, hun Heer, 
overwonnen zij de satan 
en de wereld neemt een keer. 
 
5 Nu omstraalt hen licht des hemels 
en de levensbron ontspringt 
waar zij juichen U ter ere 
waar hun koor uw glorie zingt. 
Vrede is hun deel voor immer, 
liefde is hun eeuwig recht, 
alle waarheid zal het winnen 
en het blinkt van uw gezicht. 

 

NLB 641: 1, 2  
Jezus leeft en ik met Hem! 
Dood, waar is uw schrik gebleven? 
Hem behoor ik en zijn stem 
roept ook mij straks tot het leven, 
opdat ik zijn licht aanschouw, 
dit is al waar ik op bouw. 

Jezus leeft! Hem is het rijk 
over al wat is gegeven. 
En ik zal, aan Hem gelijk, 
eeuwig heersen, eeuwig leven. 
God blijft zijn beloften trouw, 
dit is al waar ik op bouw. 

NLB Lied 793: 1, 2, 3 
1 Bron van liefde, licht en leven, 
voor elkaar zijn wij gemaakt, 
door Uw hand elkaar gegeven, 
door Uw vinger aangeraakt. 
Laat ons op Uw toekomst hopen, 
gaandeweg U tegemoet, 
dat wij samen lachend lopen, 
in Uw grote bruiloftsstoet. 
 
2 Bron van liefde, licht en leven, 
zon die hartverwarmend schijnt, 
woord van hogerhand gegeven, 
trouw en teder tot het eind – 

al zou ons een vijand haten, 
al gaat zelfs de liefste heen, 
liefde zal ons nooit verlaten: 
Gij laat ons geen dag alleen.  
 
3 Bron van liefde, licht en leven, 
laat uw vreugde in ons zijn; 
is de blijdschap weggebleven, 
liefde maakt van water wijn. 
Dat wij dan elkaar beminnen 
zó dat zelfs de dood niet scheidt; 
niets kan liefde overwinnen – 
liefde heeft de eeuwigheid. 

 


