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De Open Hof te gast… 
Vanwege de Oranjebazar op Koningsdag 27 april staat de kerkzaal 
van de Open Hof zondag nog vol spullen. Daarom kwam de vraag of 
zij op zondagmorgen 28 april bij ons kunnen aansluiten. Daar 
hoefden we niet lang over na te denken: van harte welkom! Ook 
tijdens de koffie in De Rank na afloop van de dienst ontmoeten we 
elkaar graag over en weer! 
 
Een kerkdienst over ‘vraatzucht’ 
Met de vele bijzondere kerkdiensten die we deze maanden hebben, 
zijn de ‘kringendiensten’ wat in het slop geraakt. Komende zondag 
knoop ik weer eens aan bij een thema dat op kringen is besproken. 
Het gaat over de hoofdzonde ‘vraatzucht’. Een vervelend woord? Dat 
is misschien ook wel de bedoeling. Wat minder ‘bijtende’ synoniemen 
zijn: ‘gulzigheid’ of ‘onmatigheid’.  
In de Open Hofgemeente was enkele maanden geleden econoom en 
christen Paul Schenderling te gast met een boeiende lezing over 
‘Genoeg is genoeg!’. Ook daar wil ik in de preek graag bij aansluiten.  
Benieuwd geworden? We gaan het samen ontdekken…. 
 
Crèche, kinderkerk, vragenblad tieners 
Voor de allerkleinsten is er oppas in De Rank. De andere kinderen 
hebben kinderkerk. Voor de tieners is er een vragenblad bij de preek. 
 
Livestream en lukaskastjes 
Via de livestream (www.kerkdienstgemist.nl) en de lucaskastjes 
luisteren (en kijken) velen mee. We weten ons van harte verbonden! 
  

 
 

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 28 APRIL, 9.00 UUR 
Thema: Wat ‘vraatzucht’ met je doet 
 
- Orgelspel - Welkom en mededelingen 
- Zingen (staande): NLB psalm 24: 1, 2  
- Stil gebed, votum en groet (staande) 
- Zingen: NLB lied 859: 1, 2 

- Gebed om Gods ontferming 
- Zingend belijden we ons geloof door samen te zingen: 
  Hemelhoog 370 (staande) 
- Gebed om de heilige Geest 
- Moment met de kinderen 
- Kinderlied: ‘Ga je mee naar de Koning?’ (filmpje) 
  https://www.youtube.com/watch?v=txg8lsvS4I8 
  Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk 
- Bijbellezingen (NBV21; door lector), afgewisseld met samenzang:  
- Eerste lezing:  
  Numeri 11: 4b-6, 16a,18-20a 
- Zingen: NLB psalm 15:1 
- Tweede lezing:  
  Daniël 5: 1-2, 4-6, 17a,25-28, 30 
- Zingen: NLB psalm 15: 2 
- Derde lezing: Titus 1: 7-13 
- Zingen: NLB psalm 15: 3 
- Vierde lezing: Galaten 5: 22-25 
- Zingen: NLB psalm 15: 4 
- Verkondiging          
- Zingen: NLB lied 841       ‘Vraatzucht’ door Jopie Huisman 
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Aankondiging collecten: 1. KIA Noodhulp Israël en Gaza 2. Kerk 
 Deurcollecte: Edukans (onderwijs in ontwikkelingslanden)   
- Zingen (staande): Hemelhoog 677: 1, 3 
- Zegen (staande), beantwoord met gezongen 3x amen  
Na de zegen we (staande): NLB 708: 1, 6 
- Orgelspel 
 
IN DE RANK STAAN KOFFIE-THEE-LIMONADE KLAAR, WELKOM! 
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BIJBELLEZINGEN ZONDAG 28 APRIL, 9.00 UUR 
 

Eerste lezing: Numeri 11: 4b-6 en 16a,18-20a (NBV21) 
… de Israëlieten begonnen weer te klagen. ‘Hadden we maar vlees te 
eten!’ zeiden ze. 5 ‘We verlangen terug naar de vis die we in Egypte 
volop te eten hadden, naar de komkommers en watermeloenen, de 
prei, uien en knoflook. 6 We drogen uit, we zien nooit iets anders dan 
dat manna.’  
16  De HEER antwoordde Mozes: ‘…..18  tegen het volk moet je 
zeggen: “Zorg ervoor dat u morgen rein bent, dan krijgt u vlees te eten. 
U hebt immers bij de HEER geklaagd dat u geen vlees hebt en dat u 
het in Egypte zo goed had? Welnu, de HEER zal u vlees geven – en 
vlees eten zult u! 19 Niet zomaar één dag, niet twee dagen, niet vijf of 
tien of twintig dagen, 20 maar een volle maand, tot het u de neus uit 
komt en u er misselijk van wordt.  
 
Tweede lezing: Daniël 5: 1-2, 4-6, 17a,25-28, 30 (NBV21) 
1 Op zekere dag richtte koning Belsassar voor zijn duizend 
machthebbers een groot feestmaal aan, en in gezelschap van deze 
machthebbers dronk hij wijn. 2  Beneveld door de wijn gaf Belsassar 
opdracht de gouden en zilveren bekers tevoorschijn te halen die zijn 
vader Nebukadnessar uit de tempel van Jeruzalem had meegenomen, 
opdat de koning en zijn machthebbers, zijn hoofdvrouwen en 
bijvrouwen daaruit konden drinken …. 
 4  Ze dronken wijn en prezen hun goden van goud en zilver, van 
brons, ijzer, hout en steen. 5 Terwijl ze dat deden verschenen er 
vingers van een mensenhand die iets op het pleisterwerk van de wand 
van het koninklijk paleis schreven, tegenover de luchter, zodat de 
schrijvende hand goed zichtbaar was voor de koning. 6 Hij trok wit 
weg, in verwarring gebracht door zijn gedachten. Hij stond te trillen op 
zijn benen en zijn knieën knikten.   
17  Daniël antwoordde de koning: ‘….25 Dit is  wat er geschreven 
staat: Menee, menee, tekeel en parsien. 26 En dit is wat die woorden 
betekenen: menee – God heeft de dagen van uw koningschap geteld 
en er een einde aan gemaakt; 27 tekeel – u bent gewogen en te licht 
bevonden; 28 perees – uw koninkrijk is verdeeld en aan de Meden en 
de Perzen gegeven.’… 
30 Diezelfde nacht werd Belsassar, de koning van de Chaldeeën, 
gedood. 
 

Derde lezing: Titus 1: 7-13 (NBV21)  
7 Een leider van de gemeente moet als beheerder van Gods huis 
onberispelijk zijn: hij mag niet eigenzinnig optreden, niet driftig zijn, niet 
te veel drinken, niet gewelddadig zijn en niet hebzuchtig; 8 hij moet 
juist gastvrij zijn, goedwillend, bezonnen, rechtvaardig, toegewijd en 
beheerst. 9 En hij moet zich houden aan de betrouwbare boodschap 
die in overeenstemming is met de leer, zodat hij in staat is om anderen 
met heilzaam onderricht te bemoedigen en dwarsliggers terecht te 
wijzen. 10 Want er zijn daar veel ongehoorzame mensen, 
praatjesmakers en bedriegers, vooral onder Joodse gelovigen. 11 Hun 
moet de mond worden gesnoerd; ze richten hele families te gronde 
door uit schandelijk winstbejag de verkeerde dingen te 
onderwijzen. 12 Het was ook een Kretenzer, hun eigen profeet zelfs, 
die zei: ‘Kretenzers liegen altijd, het zijn gemene beesten, vadsige 
vreters.’ 13 Dát is pas een waar woord! Wijs hen daarom streng terecht, 
zodat ze een heilzaam geloof krijgen, 
 
Vierde lezing: Galaten 5: 22-25 (NBV21) 
22  Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, 
vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23  zachtmoedigheid en 
zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24  Wie 
Christus Jezus toebehoort, heeft zijn aardse natuur met alle hartstocht 
en begeerte aan het kruis geslagen. 25  Als we leven door de Geest, 
laten we de Geest dan ook volgen.  
 
                                             

Uitbeelding van de 

hoofdzonde van de 

‘vraatzucht / gulzigheid’. 

 

detail van een paneel 

over zeven ‘doodzonden’ 

en vier ‘hoofddeugden’ 

 

toegeschreven aan 

Hieronymus Bosch, 

ca. 1480 



     LIEDEREN ZONDAG 28 APRIL, 9.00 UUR 
Psalm 24: 1, 2 

De aarde en haar volheid zijn 
des Heren koninklijk domein, 
de wereld en die daarin wonen. 
Het land rijst uit de oceaan, 
rivieren breken zich ruim baan 
om Gods volmaakte macht te tonen. 

Wie is de mens die op zal gaan 
en voor Gods heilig aanschijn 
staan? 
Wie mag de tempel binnentreden? 
Wie niet op loze wijsheid bouwt, 
zijn hart en handen zuiver houdt 
van kwade trouw en valse eden. 

NLB lied 859: 1, 2  
1.Schuldig staan wij voor U, 
Heer,schuldig, onweersproken.  
Tel de duizendmaal dat wij  
U hebben ontbroken.  
Zie ons aan: onze naam  
had Gij opgeschreven  
in uw boek des levens. 
  

2.Doorgang hebben wij ontzegd  
aan wie wilden leven,  
mensen keer op keer ontrecht,  
steen voor brood gegeven,  
God, blijf Gij / toch nabij:  
dat Gij ons verleden  
nieuw herschrijft met vrede! 

‘Ga je mee naar de Koning?’ 
Ga je mee naar de Koning…. 
mee naar de Koning… 
naar de Heerser van ’t heelal… 
naar Hem die was, die is  
en komen zal 

Schijn met uw licht in mijn hart,  
o  Vader … 
 
herhaling 

 
NLB psalm 15 

1.Wie zult Gij noden in uw tent, 
wie op uw heil'ge berg doen wonen? 
Hem die o Heer, uw recht niet  
schendt, in heel zijn wandel U erkent, 
die zult Gij U een gastheer tonen. 
 
2.Wie wordt er in uw huis geëerd? 
Wiens hart niet overlegt ten kwade, 
wiens tong geen goed in kwaad ver- 
keert, die van zijn naaste onheil weert, 
en hem nooit krenken zal of smaden. 

 
3.Slechts zij die U verwerpen, Heer, 
die zijn verwerp'lijk in zijn ogen; 
maar wie U vrezen geeft hij eer, 
hij breekt zijn eden nimmermeer, 
hij woekert niet met zijn vermogen. 
 
4.Wie mag te gast zijn in uw tent, 
wie zult Gij drank en voedsel reiken? 
Die onomkoopbaar 't recht erkent 
van ieder die zich tot hem wendt. 
nooit zal hij wank'len en bezwijken. 

. 
 
 

 

 
NLB lied 841 

1 Wat zijn de goede vruchten, 
die groeien aan de Geest? 
De liefde en de vreugde, 
de vrede allermeest, 
geduld om te verdragen 
en goedertierenheid, 
geloof om veel te vragen, 
te vragen honderd uit; 
 
2 geloof om veel te geven, 
te geven honderd in, 
wij zullen leren leven 
van de verwondering: 
dit leven, deze aarde, 
de adem in en uit, 
het is van Gods genade 
en zijn lankmoedigheid. 

3 En wie zijn ziel niet prijsgeeft 
maar vasthoudt tot het eind, 
wie zijn bestaan niet kruisigt, 
hoezeer hij levend schijnt, 
hij gaat voorgoed verloren, 
het leven dat hij koos 
is tevergeefs geboren 
en eindigt vruchteloos. 
 
4 Maar wie zich door de hemel 
laat helpen uit de droom, 
die vindt de boom des levens, 
de Messiaanse boom 
en als hij zich laat enten 
hier in dit aardse dal, 
dan rijpt hij in de lente 
tot hij vruchtdragen zal. 

  
 Hemelhoog 677: 1, 3 
God roept ons allen tot de daad; 
zijn werk wacht, treedt dan aan 
en weest gereed om elke weg, 
die Hij u wijst, te gaan. 
Wij weten dat, wat komen mag, 
toch hij slechts wint die waagt, 
en wie zich zelve geven wil 
door 't donker vlammen draagt. 

God roept, en wat de mensen  
scheidt, dat zij geen scheiding meer; 
zijn liefde houde ons allen saam 
en samen met de Heer. 
Want wat er in de wereld woed', 
toch is het God die wint 
en in een elk die Hem behoort 
het nieuwe rijk begint. 

                                    

 NLB lied 708: 1, 6 
Wilhelmus van Nassouwe 
ben ik van duitsen bloed, 
den vaderland getrouwe 
blijf ik tot in den dood. 
Een prinse van Oranje 
ben ik vrij onverveerd, 
den koning van Hispanje 
heb ik altijd geëerd. 

Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

 


