
                       Orde van dienst opendeurdienst  5 MEI 2024. 
 

                                                In de Dorpskerk. 
 

                                                Aanvang : 19.00 uur. 

 

                                       Thema : vrijheid! 
 

Predikant : ds. Piet Schelling  uit Monster  Motto: vrij wil ik zijn, leven wil ik. 

 

Medewerking : Gospel UNLIMITED uit Hardinxveld-Giessendam  

                           o.l.v. dirigent Marcel van der Poel 

 

Inleidende muziek door : Gospel UNLIMITED 

      

Lied 1 : Bring you out 
 

The Lord will bring you out 

Hoe groot de beproeving ook is, bid tot de Heer dat Hij zal je zal uitleiden. 

In dit lied worden Daniël in de leeuwenkuil en Sadrach, Mesach en Abed-Nego in de vuuroven genoemd als 

voorbeelden van vertrouwen op redding door de Heer. 

 

Lied 2 : O LOVE 

 

O Love, o Love, o Love that will not let me go, 

o Love, I rest my weary soul in Thee. 

I give Thee back the life I owe,  

That in Thy ocean depths its flow  

may richer, fuller be. 

 

O Joy, that seeks me through the pain, 

I cannot close my heart to Thee; 

I trace the rainbow through the rain 

and feel the promise is not vain…  

that morn shall tearless be. 

That morn shall tearless be. 

 

O Love, o Love, O Love that will not let me go, 

O love, I rest my weary soul in Thee. 

I give Thee back the life I owe, 

That in Thy ocean depths its flow  

shall richer, fuller be.  

That morn shall tearless be.  

 

O Love, o Love, o Love  

O Love, O Love, that will not let me go. 

 

Of NL-vertaling: 

 

O Liefde, Die mij niet los laat, 

In U vindt mijn ziel weer rust; 

Ik geef U het leven terug dat ik U schuldig ben, 

dat in Uw oceaan zijn stroom rijker en voller mag 

zijn.  

 

O Vreugde, door mijn pijn heen zoekt U me. 

Ik kan mijn hart niet voor U sluiten; 

Door de regen heen zie ik de regenboog en voel dat 

de belofte niet leeg is, dat er een ochtend zonder 

tranen zal zijn. 

  

O Liefde, Die mij niet los laat, 

In U vindt mijn ziel weer rust; 

Ik geef U het leven terug dat ik U schuldig ben, 

dat in Uw oceaan zijn stroom rijker en voller mag 

zijn.  

Dat er een ochtend zonder tranen zal zijn. 

 

O Liefde, Die mij niet los laat 

 

Welkom : Herman Veenman. 

 

Aanvangslied.  Samenzang. 

 

Lied :  Vogel Gods, 1 en 2 

(tekst: Piet Schelling; melodie: ‘Ode an die freude’ , L. van Beethoven) 
 



  

 
Vogel Gods, doorstroom ons denken, 
neem bezit van ons gevoel. 
Adem Gods, blijf tot ons roepen:  
‘Zoek bij Mij uw levensdoel!’ 
Laat het zicht ons niet ontbreken 
op een leven vol van licht, 
door een woord, gebaar of teken 
dat weerspiegelt uw gezicht. 

 
Stil gebed. 

 

Bemoediging en Vrede groet. 

 

Samenzang als gebed bij de opening van de Bijbel 

 

Lied : Vogel Gods 3  
 

Schriftlezingen - door Riet van den Ende. 

 

1e Lezing : Sirach 22 vers 19 – 20 

 

Wie een oog treft doet tranen vloeien,  

wie een hart treft maakt gevoelens los.  

Wie een steen naar vogels gooit jaagt ze weg,  

wie een vriend kwetst maakt een einde aan de vriendschap.  

 

2e Lezing : NBG-Matheus 11 vers 28-30 

 

Komt allen bij Mij, jullie die vermoeid zijn  

en onder lastten gebukt gaan, 

Ik zal jullie rust geven. 

Neem mijn juk op je en leer van Mij: 

Ik ben zachtmoedig en nederig van hart. 

Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, 

want mijn juk is zacht en mijn last is licht. 

 

Samenzang 

 

Lied : jij die de druk van Godsdienst voelt ( 1 t/m 6 op wijze liedboek 969) 

- lied bij Matteüs 11:28-30 (B) 
(Melodie: Alexander Robert Reinagle; de melodie ook in Lied 969 ) 



 
 

2. Jij die de last van ’t leven draagt, 
ik wil er zijn voor jou. 
Ik geef de kracht waar jij om vraagt 
als frisse morgendauw. 
 
3. Jij die door moeheid wordt gekweld, 
mijn rust is als een bron. 
Ik ben voor jou, zoals vermeld, 
een milde avondzon. 
 
4. Jij die gebukt gaat onder pijn, 
weet dat Ik op je wacht; 

Ik wil er altijd voor je zijn, 
Ik draag je door de nacht. 
 
5. Jij die geloof als dwang ervaart, 
leer leven op de tast, 
hoor, wat de hemel openbaart: 
zoek vrijheid als houvast. 
 
6. Die vrijheid schept de ware mens, 
geen eisen ongekend, 
de liefde wijst de juiste grens 
die eigenheid nooit schendt. 

 

‘De vuurvogel’ – een klein verhaal 

Elk jaar vloog de vuurvogel over het dorp onderweg naar zijn bestemming; telkens rustte hij even uit in de 

boom op het dorsplein. De dorpsbewoners waren onder de indruk van de vogel en keken jaarlijks naar de 

vogel uit. Hij was zo prachtig, die schitterende kleuren. De mensen waren zo weg van de vogel dat ze hem 

altijd bij hen wilde hebben, en zo besloten om hem het komende jaar te vangen. Aldus gebeurde. Ze sloten de 

vogel op in een gouden kooi op het dorpsplein. Nu konden ze hem elke dag zien.  

Maar al snel verloor de vogel de mooie kleuren. Hij zat ineengedoken in de kooi. Niemand begreep er iets 

van. Hoe kon dat toch?  Op een dag stond de deur van de kooi open en de vuurvogel vloog weg, de vrijheid 

tegemoet. Het jaar daarop zagen ze hem weer over hun dorp vliegen. De kleuren waren weer terug, en ze 

zagen: de vogel leeft! Ze genoten er opnieuw van en begrepen dat hij door zijn vrijheid zo mooi was. 

 

Gospel koor UNLIMITED: Lied 1 : Psalm 130  ‘uit de diepte roep ik U’ 

 

Uit de diepten roep ik U 

Heer mijn God 

Ik heb U nodig, Here luister 

Nu ik schor gebeden fluister 

Luister toch 

Heer, luister toch 

 

Als U niets dan zonden zag 

Heer mijn God 

Wie bleef in leven? Maar U wilt nu 

Juist vergeven. Dus verdient U 

Diep ontzag 

Ons diep ontzag 

 

Ik blijf wachten tot U komt 

Heer mijn God 

Ik blijf nog sterker op U wachten 

Dan een mens in lange nachten 

Wacht op licht 

Het morgenlicht 

 

Israël, hoop op de Heer 

Hoop op God 

Want Hij heeft zich aan jou verbonden 

Hij verlost je van je zonden 

Hij maakt vrij 

Hij maakt jou vrij! 



 

Lied 2 : Mijn vrede laat ik U 

 

Mijn vrede laat ik u. Mijn vrede laat ik u.  

’t Is een vrede die nooit meer verdwijnen zal.  

En in donkere dagen nog schijnen zal.  

Mijn Vree; Mijn Vrede laat ik u.  

 

Mijn Liefde geef ik u. Mijn liefde geef ik u.  

Het is Liefde getrouw tot in eeuwigheid,  

vol gena en vergeving voor u bereid. 

Mijn Liefd’; Mijn Liefde geef ik u.  

 

Vrees niet voor de dag van morgen. B 

ouw op God de Vader, bouw op Mij.  

Ik ga en bereid een plaats voor jou.  

Een plaats in ’t Hemelrijk.  

 

Ontvang Mijn Geest, de Heil’ge Geest 

Die blijven zal bij dag en nacht. Dus weest blij. 

Weest blij. Mijn werk is hier volbracht! 

 

Mijn blijdschap is in u. Mijn blijdschap is in u.  

Zo de Vader van Mij houdt, houd Ik van u, 

hoe Hij om Mij geeft, geef Ik om u; 

Weest blij, Mijn Blijdschap is in u.  

Mijn Blijdschap is, Mijn Blijdschap is in u.  

 

Verkondiging naar aanleiding van het thema : VRIJHEID 

motto: ‘VRIJ’ wil ik zijn, ‘LEVEN’ wil ik. 

 

Gospel koor UNLIMITED: Lied: Free 

Je mag weten dat je vrij gemaakt bent door Jezus Christus. Hij zal je tranen wissen. Je bent meer dan een 

overwinnaar en vrij om Zijn Naam te prijzen en ‘amen’ te zeggen. 

 

Ik voel je binnenste pijn 

En de tranen die je wil verbergen. 

Diep in je hart roep je naar God WAAROM? 

Helpt U me en neemt U alstublieft mijn pijn weg. 

Ik zie alleen nog regen, geen zon. 

Maar dan hoor ik Uw Geest, die zegt… dat ik  

 

Vrij ben. 

Vrij om Uw Naam te prijzen, 

Vrij om ‘amen’ te zeggen, 

Vrij ben, eenmaal zal ik weer zal lachen. 

Ik ben vrij. 

Vrij, geen tranen meer. 

Vrij, de dood zal niet meer zijn, 

En alles door Uw liefde. 

Ik ben vrij! 

 

Ik weet van de pijn door je verleden, 

Die je verstopt achter een masker. 

Het gaat door, 

Ook in de nacht, maar hoor, 

Je gebed zal je uitkomst geven. 

Kijk niet terug naar wat is voorbij. 

En dan hoor ik Uw Geest, die zegt… dat ik  

 

Vrij ben. 

Vrij om Uw Naam te prijzen, 

Vrij om ‘amen’ te zeggen, 

Vrij ben, eenmaal zal ik weer zal lachen. 

Ik ben vrij. 

Vrij, geen tranen meer. 

Vrij, de dood zal niet meer zijn, 

En alles door Uw liefde. 

Ik ben vrij! 

 

Niet meer gevangen, niet meer alleen 

Want Christus heeft me vrij gemaakt. 

We zijn meer dan overwinnaars. 

Door Zijn liefde zie ik nu dat ik 

 

Vrij ben. 

Vrij om Uw Naam te prijzen, 

Vrij om ‘amen’ te zeggen, 

Vrij ben, eenmaal zal ik weer zal lachen. 

Ik ben vrij. 

Vrij, geen tranen meer. 

Vrij, de dood zal niet meer zijn, 

En alles door Uw liefde. 

Ik ben vrij! 

Dankgebed en Voorbede. 

 

Collecten : 1e collecte : SAVE THE CHILDREN   2e collecte : Kerk. 

 

Samenzang slotlied: Lied : Zing voor Gods licht  vers 1, 2, en 3 (op de wijs van lied 868) 

(uit: Liederen uit Iona, melodie)
                                           



      
 
 
 
 
Zing voor Gods recht dat de machthebbers mores 
zal leren, 
Arglist ontmaskert, uiteenjaagt wie trots 
paraderen. 
Recht, levend recht, 
dat onderdrukking beslecht 
En ons tot vrijheid doet keren. 
 
Zing voor de heiligen, zij gaan ons voor in geloven. 
Als wij vermoeid niet meer kunnen, staan zij ons 
voor ogen. 
Zij leven klaar, 
de nieuwe schepping is daar: 
mensen door Gods Geest bewogen. 

Wegzending en zegen 

 

Dankwoord door Herman Veenman. 

  

Afsluitende muziek door Gospel koor UNLIMITED     

Lied: Joyful,  Joyful 

Refrein: 

Vol van vreugde eren wij U 

Uw glorierijke en liefdevolle Naam 

Onze harten gaan voor U open als bloemen 

en zoeken het Licht dat over ons schijnt 

Donkere wolken van zonde en verdriet  

verdwijnen 

We hoeven niet meer te twijfelen 

Heer Die eeuwige vreugde schenkt 

 

Vul ons met Uw licht! 

 

Zing een lied, een machtig lied voor de Heer 

De zon, maan en sterren doen mee 

Hij regeert, ja Hij regeert 

Hij houdt alles in Zijn Hand, daarom zingen we 

Refrein 

 

Vul ons, vul ons 

Met Uw Licht! 

Koffie / thee drinken in de hal. 

 

5 mei COLLECTE  gez. Opendeurdienst  VOOR SAVE THE CHILDREN 

 

SAVE THE CHILDREN is de grootste onafhankelijke organisatie die opkomt voor de rechten van kinderen 

in deze wereld. Men is actief in 116 landen. Ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of 

politieke gezindheid, wordt noodhulp gegeven aan gezinnen in de vorm van voedsel, water, onderdak en 

medische zorg.  

Men geeft bijvoorbeeld hulp in Gaza en Oekraïne, waar kinderen het slachtoffer zijn van oorlog. Ons thema 

vandaag is “vrijheid”. Hoe anders is dat voor de kinderen daar.  

Een ander voorbeeld is de hulp aan kinderen in Turkije en Syrië waar, als gevolg van de aardbevingen, nog 

steeds dringend behoefte is aan de meest elementaire dingen.   

Daarnaast probeert men duurzame oplossingen te bieden voor de problemen, waar de gezinnen mee te 

maken hebben en men spant zich in om de kinderen de kans te geven om te leren. 

U begrijpt: kinderen hebben juist nu onze steun dringend nodig!  

De collectebus staat achterin de kerk of doneer via de diaconie van de Dorpskerk  

of de Open Hof: Save the Children IBAN: NL24 RABO 0343 5000 00 


