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“Vrijheid is een roeping” 
Het is 5 mei: bevrijdingsdag. Daar sluiten we ook in onze 
ochtenddienst (10.45 uur) bij aan. Dankbaar voor de bevrijding van 
oorlog en bezetting van ons land. Dankbaar voor vrijheid, nu al 79 
jaar lang. In onze liederen, gebeden en in de verkondiging mag dat 
een plek hebben. 
Tegelijk graaft de Bijbel altijd even dieper. De Bijbel vraagt net even 
verder. Zo ook in Galaten 5 vers 13. ‘Vrijheid is een roeping’, zo vat 
ik de boodschap van de apostel Paulus samen. Vrijheid is geen leeg 
begrip, dan gaat het heel snel mis. Het is een gave, maar ook een 
opgave. Gods Woord wijst ons ook hier een weg om te gaan! 
  
Crèche, kinderkerk, vragenblad tieners 
Voor de allerkleinsten is er oppas in De Rank. De andere kinderen 
hebben kinderkerk. Voor de tieners is er een vragenblad bij de preek. 
 
Livestream en lukaskastjes 
Via de livestream (www.kerkdienstgemist.nl) en de lucaskastjes 
luisteren (en kijken) velen mee. We weten ons van harte verbonden! 
  

ORDE VAN DIENST, ZONDAG 5 MEI, 10.45 UUR 
Thema: ‘Vrijheid is een roeping’ 
 
- Orgelspel - Welkom en mededelingen 
- Zingen (staande): Hemelhoog 447  
- Stil gebed, votum en groet (staande) 
- Zingen: NLB psalm 95: 1, 3 

- Gebed om Gods ontferming 
- Tien Geboden in taal van vandaag 
 - Zingen: NLB lied 316: 1, 4 
- Gebed om de heilige Geest 
- Moment met de kinderen 
- Kinderlied: ‘Je hoeft niet bang te zijn’ (filmpje)  
  Daarna gaan de kinderen naar de kinderkerk 
- Bijbellezingen (door lector): Johannes 8: 31-36 (NBV21) 
            Galaten 5: 1-6 en 13-14 (NBV21) 
- Zingen: NLB psalm 81: 1, 4, 8, 11 
- Verkondiging          
- Zingen: Hemelhoog 388 
- Afkondiging van overlijden (staande) 
- Zingen (staande): NLB lied 913: 1        
- Dankgebed, voorbeden, stil gebed, Onze Vader 
- Aankondiging collecten: 1. KIA Noodhulp Israël en Gaza 2. Kerk 
 Deurcollecte: Edukans (onderwijs in ontwikkelingslanden)   
- Zingen (staande): NLB lied 708: 6, 14 
- Zegen (staande), beantwoord met gezongen 3x ‘amen’ 
- Orgelspel 

           

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiPzbPt4qniAhXoMewKHajnAc0QjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Bleiswijk_-_Ned.Herv.Kerk_-_RM9629.jpg&psig=AOvVaw0vnM8hKvAv_oXvtbcscqf0&ust=1558430104203009
http://www.kerkdienstgemist.nl/


BIJBELLEZINGEN ZONDAG 5 MEI, 10.45 UUR 
 

Eerste lezing: Johannes 8: 31-36 (NBV21) 

31 En tegen de Joden die in Hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u 
blijft vasthouden aan wat Ik zeg, bent u werkelijk mijn 
leerlingen. 32 U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u 
bevrijden.’ 33  Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van Abraham en 
we zijn nooit iemands slaaf geweest – hoe kunt U dan zeggen dat 
wij bevrijd zullen worden?’ 34  Jezus antwoordde: ‘Werkelijk, Ik 
verzeker u, iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. 35 Een 
slaaf blijft niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft voor 
eeuwig. 36 Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij 
zijn. 
 
Tweede lezing: Galaten 5: 1-6 en 13-14 (NBV21) 

1Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd 
dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen. 2Luister 
naar wat ik, Paulus, tegen u zeg: als u zich laat besnijden, zal 
Christus u niets baten. 3Nogmaals, ik verzeker u dat iedereen die 
zich laat besnijden verplicht is om de hele wet na te leven. 4Als u 
probeert rechtvaardig verklaard te worden door de wet na te leven, 
bent u van Christus losgemaakt en 
hebt u Gods genade 
verspeeld. 5Want door de Geest 
hopen en verwachten wij dat we op 
grond van geloof rechtvaardig 
verklaard worden. 6In onze eenheid 
met Christus Jezus is het niet van 
belang of iemand besneden is of 
niet, maar telt alleen het geloof, dat 
zich uit in liefde…. 

13Broeders en zusters, u bent 
geroepen om vrij te zijn. Misbruik die 
vrijheid niet om uw aardse 
begeerten vrij spel te geven, maar 
dien elkaar in liefde, 14want de hele 
wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb 
uw naaste lief als uzelf.’  

 
 

 LIEDEREN ZONDAG 5 MEI, 10.45 UUR 
 

Hemelhoog 447 
 

Gelukkig is het land, 
dat God de Heer beschermt. 
Als daar met moord en brand 
de vijand rondom zwermt, 
en dat men meent: hij zal 
't schier overwinnen al, 
dat dan, dat dan, dat dan 
hij zelf komt tot den val. 
 

Gedankt moet zijn de Heer, 
de God, die eeuwig leeft, 
dat Hij ons 't zijner eer 
dees overwinning geeft. 
Wat wonder heeft de kracht 
des Heren al gewracht! 
O Heer, o Heer, o Heer, 
hoe groot is uwe macht! 

NLB psalm 95: 1, 3  
 
Steekt nu voor God de loftrompet, 
Hem die ons in de vrijheid zet. 
Komt voor zijn aanschijn met verblijden.  
Brengt Hem de dank van al wat leeft, 
Hem, die ons heil gegrondvest heeft. 
Viert Hem, de koning der getijden. 
 
Komt, werpen wij ons voor den Heer 
die ons gemaakt heeft biddend neer, 
wij, die het volk zijn van zijn weide. 
Want onze God, Hij gaat ons voor, 
Hij trekt met ons de diepte door. 
Zijn hand zal ons als schapen leiden. 

 
NLB lied 316: 1, 4 
 

Het woord dat u ten leven riep 
is niet te hoog, is niet te diep 
voor mensen die 't zo traag beamen. 
Het is een teken in uw hand, 
een licht dat in uw ogen brandt. 
Het roept u dag aan dag bij name. 

Het woord van liefde, vrede en 
recht 
is in uw eigen mond gelegd, 
is in uw eigen hart geschreven. 
Rondom u klinkt de stem van God: 
vrijspraak, vertroosting en gebod, 
vlak voor u ligt de weg ten leven. 

 



VERVOLG LIEDEREN ZONDAG 5 MEI, 10.45 UUR 
 
Kinderlied: ‘Je hoeft niet bang te zijn’ (filmpje) 

Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaat de storm tekeer, 
leg maar gewoon je hand, 
in die van onze Heer. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
als oorlog komt of pijn. 

De Heer zal als een muur, 
rondom je leven zijn. 
 
Je hoeft niet bang te zijn, 
al gaan de lichten uit. 
God is er en Hij blijft, 
als jij je ogen sluit. 

 
NLB psalm 81: 1, 4, 8, 11 
 

1 Jubelt God ter eer, 
Hij is onze sterkte! 
Juicht voor Israëls Heer, 
stem en tegenstem 
springen op voor Hem 
die ons heil bewerkte. 
 
4 God heeft ons gezegd 
nooit gehoorde dingen. 
Heilig is 't en recht 
nu en t' allen tijd 
Hem die ons bevrijdt 
vrolijk toe te zingen. 

8 Ik ben HIJ DIE IS; 
God wil Ik u wezen. 
Uit de duisternis 
van de slavernij 
maakte Ik u vrij; 
hebt gij nog te vrezen? 
 
11 Ga niet van Mij heen, 
volg Mij op Mijn wegen, 
sluit u hecht aaneen. 
Waar gij langs zult gaan 
maak Ik u ruim baan; 
niemand houdt u tegen. 

 
Hemelhoog 388 
1 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
vallen de dromen in duigen. 
Dromen van vrede worden niet waar, 
kwaad is niet om te buigen. 
 
Refrein: 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
Als je geen liefde hebt voor elkaar 
leef je buiten Gods gloria. 
 
 

2 Als je geen antwoord geeft op verdriet. 
zullen de tranen niet drogen. 
Als je het leed in de wereld niet ziet, 
worden Gods woorden verbogen. Refrein 
 
3 Als je geen oog hebt voor het gemis, 
als je geen brood weet te delen, 
denk dan aan Jezus die brood en die vis, 
uit liefde deelde met velen. Refrein 
 
4 Als je geen liefde hebt voor elkaar, 
is er geen hoop meer op zegen. 
Kinderen, maak de liefde toch waar: 
schrijf het op alle wegen. Refrein 
 
NLB lied 913: 1 
Wat de toekomst brengen moge, 
mij geleidt des Heren hand; 
moedig sla ik dus de ogen 
naar het onbekende land. 
Leer mij volgen zonder vragen; 
Vader, wat Gij doet is goed! 
Leer mij slechts het heden dragen 
met een rustig, kalme moed! 

NLB lied 708: 6, 14 
Mijn schild ende betrouwen 
zijt Gij, o God, mijn Heer! 
Op U zo wil ik bouwen, 
verlaat mij nimmermeer! 
Dat ik toch vroom mag blijven, 
uw dienaar te aller stond, 
de tirannie verdrijven 
die mij mijn hart doorwondt. 

Vaarwel*, mijn arme schapen 
die zijt in grote nood, 
uw herder zal niet slapen, 
al zijt gij nu verstrooid! 
Tot God wilt u begeven! 
Zijn heilzaam woord neemt aan! 
Als vrome christen leven, 
't zal hier haast zijn gedaan! 

                                    

* De originele tekst van dit vers luidt: ‘Oorlof, mijn arme schapen’. 

Het niet meer gebruikte oud-Nederlandse woord ‘oorlof’ betekent ‘vaarwel’. 

Prins Willem van Nassau neemt afscheid van het Nederlandse volk in 

omstandigheden van intense oorlogsnood. Daarbij wijst hij hen (en ons) op God 

als blijvende toevlucht en gids, in de verwachting van Gods grote toekomst. 


